Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft,
wiens verwachting op den HEERE, zijn God is.

Psalm 146: 5 SV

Liturgie

voor de rouwsamenkomst
voorafgaand aan de begrafenis van

zr. G. Koe\l‘e\z;)ijn-Smit

Sinds 29 oktober 2006 weduwe van Jacob Koelewijn

* 14 maart 1932 T 7 maart 2026

op vrijdag 13 maart 2026 om 10.00 uur in de Christelijke
Gereformeerde Kerk De Fontein te Bunschoten.

Voorganger: ds. P.W.]. van der Toorn
Organist/ pianist: Bert Koelewijn







Tijdens het binnendragen van Ger Koelewijn-Smit klinkt:

‘Eens zal op de grote morgen’

Eens zal op de grote morgen,
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen,
als de Rechter van ‘'t heelal.
Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,

vluchten voor die heerlijkheid.

Woord van welkom

Votum

Eens zal op de grote morgen,
blank en bruin worden vereend,;
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.
Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?

Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid.

Zingen: Psalm 121: 1, 2 en 4

Gebed

‘k Sla d” ogen naar “t gebergte heen,
vanwaar ik dag en nacht

des Hoogsten bijstand wacht.

Mijn hulp is van de HEER’ alleen,
Die hemel, zee en aarde

eerst schiep en sinds bewaarde.

Hij is al treft u ‘t felst verdriet,
uw Wachter, Die uw voet

voor wankelen behoedt.

Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
geen kwaad zal u genaken:

de HEER’ zal u bewaken.

De HEER' zal u steeds gadeslaan,
opdat Hij in gevaar

uw ziel voor ramp bewaar’.

De HEER', ‘t zij g’ in of uit moogt gaan,
en waar g u heen moogt spoeden,

zal eeuwig u behoeden.



Schriftlezing: Psalm 146

De HEERE is getrouw

! Halleluja! Mijn ziel, loof de HEERE.

2]k zal de HEERE loven in mijn leven,

ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben.
* Vertrouw niet op edelen,

op het mensenkind, bij wie geen heil is.

* Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem;
op die dag vergaan zijn plannen.

> Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft,
die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God,

¢ Die hemel en aarde gemaakt heeft,

de zee en al wat daarin is;

Die voor eeuwig de trouw bewaart,

7 Die de onderdrukten recht doet,

Die de hongerigen brood geeft.

De HEERE maakt de gevangenen los,

® de HEERE opent de ogen van de blinden.

De HEERE richt de gebogenen op,

de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.

® De HEERE bewaart de vreemdelingen,

Hij houdt wees en weduwe staande,

maar de weg van de goddelozen maakt Hij krom.

" De HEERE zal voor eeuwig regeren;

uw God, Sion, is van generatie op generatie.

Halleluja!

Zingen: Psalm 68: 10

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag

met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

wie zou die hoogste Majesteit

dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons ‘t eeuwig, zalig leven.

Hij kan, en wil, en zal in nood,
zelfs bij het naad’ren van de dood,
volkomen uitkomst geven.



Overdenking over Psalm 146: 5

Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft,
die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God,

Zingen: Psalm 146: 3

Zalig hij, die in dit leven,

Jakobs God ter hulpe heeft;

Hij, die door de nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in “t hachlijkst lot,
Vestigt op de HEER', zijn God.

Dankgebed

Zingen: Psalm 43: 4

Dan ga ik op tot Gods altaren,

tot God, mijn God, de bron van vreugd;
dan zal ik juichend stem en snaren

ten roem van Zijne goedheid paren,

die na kortstondig ongeneugt’

mij eindeloos verheugt.

Zegenbede

Dankwoord

Mededelingen door begrafenisondernemer

Tijdens het uitdragen van Ger Koelewijn-Smit zingen:
‘Lichtstad met uw paarlen poorten’

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond’re stad, zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.



Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie,

waar de boom des levens bloeit

en de stroom van levend water

door de gouden Godsstad vloeit. (Refrein)

Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zandwoestijn,

waar zij rusten van hun werken

bij de springende fontein. (Refrein)

Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)









