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1948 - 2026



Naar U, Here, gaat mijn verlangen uit.
Zij die op U hopen worden niet beschaamd.

Psalm 25: 1 en 3A

Na een leven van toewijding en zorg voor allen die haar lief waren, is vredig 
ingeslapen mijn innig geliefde vrouw en onze zeer zorgzame moeder, trotse oma 
en overgrootmoeder

Wousje van Twillert - Pijpers
 

* 25 juni 1948                                                                                          † 16 maart 2026

Wij zijn verdrietig om haar heengaan, maar ook enorm trots en dankbaar voor 
alles wat zij voor ons mocht betekenen. Het gezin was haar alles.

Aalbert van Twillert

	 Henny en Lammert
		  Eric en Stacey, Zoë, Xavi
		  André en Maevy, Estèl
		  Wouter en Gesille
		  Esmee en Damian

	 Arnold en Tinja
		  Louise en Jan, Jenthe
		  René en Nina
		  Hijmen en Maewill
		  Gerwin en Layla

	 Hijmen (in liefdevolle herinnering)

	 Janny en Tijmen
		  Wendy en Patrick, Norah
		  Maud

	 Cornelus en Willeke
		  Benthe
		  Sam

	 Evert en Gabriëlle
		  Annelotte
		  Hennely
		  Elise

	 Anita en Philip
		  Beau en Luuk
		  Finn

Eemdijk 171
3754 NG Eemdijk

Wousje is thuis opgebaard.
Deze dagen brengen wij in familie- en vriendenkring door.

De samenkomst van Woord en gebed, waarvoor wij u van harte uitnodigen, 
zal worden gehouden D.V. zaterdag 21 maart om 10.00 uur in de Westerkerk, 
Eemdijk 63 te Eemdijk. Deze samenkomst wordt geleid door ds. A.M. Clement 
en is ook mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats 
Memento Mori, Bikkersweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de samenkomst is er gelegenheid tot condoleren van 9.00 tot 
9.45 uur.

15 november 1968


