Maar ‘s HEEREN gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen.

Psalm 103: 9 (berijmd)
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Tijdens het binnendragen luisteren we naar orgelspel over: Psalm 121

In memoriam

Openingswoord

Gebed

Zingen: Psalm 42: 1 en 2

‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
van de frisse waterstromen,

dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’;
God des levens, ach, wanneer

zal ik naad’ren voor Uw ogen,

in Uw huis Uw naam verhogen?

‘k Heb mijn tranen, onder ‘t klagen
tot mijn spijze, dag en nacht,

daar mij spotters durven vragen:
“Waar is God, Dien gij verwacht?”
Mijn benauwde ziel versmelt,

als zij zich voor ogen stelt,

hoe ik onder stem en snaren

feest hield met Gods blijde scharen.

Lezen: Johannes 14: 1-6

! Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in
Mij.

? In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het
u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.

* En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben,
zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt,
waar Ik ben.



* En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij.

®> Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en
hoe kunnen wij den weg weten?

¢ Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.
Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Zingen: Psalm 25: 8

Zie op mij in gunst van boven,
Wees mij toch genadig, HEER!
Eenzaam ben ik en verschoven,
ja, d” ellende drukt mij neer.

‘k Roep U aan in angst en smart,
duizend zorgen, duizend doden
kwellen mijn angstvallig hart:
voer mij uit mijn angst en noden!

Meditatie over Johannes 14: 1-3

! Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in
Mij.

2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het
u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.

> En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben,
zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar
Ik ben.

Gebed



Zingen: Psalm 4: 4

Gij hebt m” in “t hart meer vreugd gegeven,
dan and’ren smaken in een tijd,

als zij, door aards geluk verheven,

bij koorn en most wellustig leven,

in hunnen overvloed verblijd.

Ik zal gerust in vrede slapen

en liggen ongestoord terneer,

want Gij alleen, mijn schild en wapen,
schoon “t onheil schijnt voor mij geschapen,
zult mij doen zeker wonen, HEER’!

Zegenbede uit Avondzang

Mededelingen

Tijdens het uitdragen luisteren we naar orgelspel over: ‘Heer, ik kom tot U’



