
Alie van Leeuwen - Prins

1943  -  2026

“D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan.
‘k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.

Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder:
gij zijt verlost, God heeft u welgedaan!” 

Psalm 116: 4 (berijmd)



24 februari 1965

In dankbare herinnering

Na een periode van afnemende gezondheid heeft de Heere tot Zich genomen

Aaltje Hendrikje van Leeuwen - Prins
* 21 april 1943                                                                           † 7 februari 2026

Alie was een lieve vrouw met een zorgzaam karakter en 
een stil vertrouwen dat God haar kende en nabij bleef. 

Wij denken aan haar terug met liefde en dankbaarheid voor alles wat zij voor ons 
betekend heeft als vrouw, moeder, grootmoeder en overgrootmoeder.

	 Thijs van Leeuwen
	 Jaco en Wieke van Leeuwen
		  Matthijs (in liefdevolle herinnering)
		  Lisanne en Henrico, Ties, Mara
		  Jelle en Elisa
		  Corné
	 Rianne en Hans Haarsma
		  Luca en Roel, Mateo
		  Ward en Nienke, Micha
		  Joas
	 Mariëlle en Bram Ruizendaal
		  Jorik
		  Rosalie en Anne

Von Weberlaan 14
3752 VS Bunschoten

Een dankdienst voor het leven van Alie zal D.V. donderdag 12 februari 2026 
om 13:30 uur gehouden worden in kerkgebouw De Fontein, Bikkersweg 7 te 
Bunschoten. Deze dienst is ook live mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend aan de dienst bent u uitgenodigd om Alie, samen met ons, te begraven 
op de begraafplaats Memento Mori, Bikkersweg 3 te Bunschoten. Daarna is er in 
bovengenoemd kerkgebouw gelegenheid om een kop koffie te drinken en om 
elkaar te ontmoeten.

Voorafgaand aan de dienst is er van 12:45 tot 13:15 uur gelegenheid tot condoleren.

Voor bloemen zorgen wij zelf.


