
Zijn laatste vlucht ...



Fé, esperança e amor
Geloof, hoop en liefde

Met veel verdriet, maar dankbaar voor al die fijne jaren die we samen hebben 
gehad, geven wij u hierbij kennis dat is overleden mijn innig geliefde man, 
onze dierbare vader, schoonvader en opa

José Joaquim Espadinha Evaristo
* 23 juni 1940                                                                               † 19 februari 2026

	 Riet Evaristo-Toet

	 Jos & Arjet
	 Joris

	 Carlos & Samantha
	 Julia

Op de Ree 176
3752 GM Bunschoten-Spakenburg

Mijn man, onze vader, schoonvader en opa is opgebaard in de Rouwkamer 
van Begrafenisverzorging Van Asselt, Koningin Wilhelminastraat 32C in 
Bunschoten-Spakenburg.

De afscheidsbijeenkomst, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden 
gehouden op woensdag 25 februari 2026 om 13.30 uur in de Zuiderkerk, 
Kostverloren 2 in Bunschoten-Spakenburg en is ook live mee te beleven via  
www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats 
Memento Mori, Bikkersweg 3 in Bunschoten-Spakenburg.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in gebouw Kostverloren, tegenover 
de Zuiderkerk.

Voorafgaand aan de afscheidsbijeenkomst is er gelegenheid tot condoleren 
van 12.45 tot 13.15 uur.

Sub finem
En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten 

de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht

het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen - en de eigen weg te gaan.

Het werd, het was, het is gedaan.


