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Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij 
een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.

(2 Korinthe 5: 1)

Onze lieve vader, opa en oude opa is door onze hemelse Vader thuisgehaald. 
We zijn dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben.

Hendrikus van der Kaden
- Henk -

Sinds 1 september 2022 weduwnaar van Margaretha van der Kaden-van Rouwendaal,
zijn Greet, met wie hij 63 jaar gelukkig getrouwd geweest is.

* Sliedrecht, 30 november 1933          † Bunschoten-Spakenburg, 25 februari 2026

Marja en Derk
  		  Tamar en Eelke 
			   Elin, Manou
   		  Andrik en Anniek
   		  Daniël

	 Henk en Corrina
   		  Marith en Bernard 
			   Micha, Noa
   		  Ruben en Chantal 
			   Ties
   		  Christian (in liefdevolle herinnering)
   		  Iris en Lars

Correspondentieadres:
Henk van der Kaden
Kwikstaart 29
3752 MR Bunschoten

De dankdienst voor zijn leven zal D.V. worden gehouden op dinsdag 3 maart 
om 10.30 uur in de Adventkerk, Nassaulaan 17 te Baarn. Deze dienst is ook 
online mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl

Voorafgaand is er van 9.45 – 10.15 uur gelegenheid de familie te condoleren 
in De Schakel bij de kerk.

Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de Nieuwe 
Algemene Begraafplaats, Wijkamplaan 71 te Baarn.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in De Schakel bij de kerk.


