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Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.
Er zal geen dood meer zijn, geen rouw,

geen jammerklacht, geen pijn,
want wat er eerst was is voorbij.

Openbaring 21: 4

Wij zijn heel verdrietig omdat mijn lieve man
en onze zorgzame papa plotseling is overleden.

Bram de Graaf
Hij is nu veilig in Jezus’ armen.

* 11 augustus 1977             † 26 februari 2026

Wij zijn heel dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan
en blijven voor altijd van hem houden.

Jantine de Graaf - Hop
Isa

Evan
Aron

Bakboord 9
3751 RC Spakenburg

Mijn lieve man en onze zorgzame papa is bij ons thuis.

De afscheidsdienst, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden 
gehouden D.V. donderdag 5 maart om 13.30 uur in de Maranathakerk, 
Prinses Margrietstraat 20 in Spakenburg. Deze dienst zal worden geleid door  
ds. W. Hoorn en is ook online mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats  
De Akker, De Akkerweg 3 in Bunschoten.

Na de begrafenis willen wij graag herinneringen delen in de Maranathakerk.

Er is gelegenheid tot condoleren in de Maranathakerk op woensdag 4 maart 
van 19.00 tot 20.00 uur en voorafgaand aan de dienst van 12.30 tot 13.15 uur.
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