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Tijdens het binnendragen van Robert luisteren we naar:
‘I’d Rather Have Jesus’, door Jim Reeves

	 I’d rather have Jesus than silver or gold.
	 I’d rather be his than have riches untold.
	 I’d rather have Jesus than houses or land.
	 I’d rather be led by his nail pierced hand.

	 Than to be the king of a vast domain
	 and beheld in sins dread sway.
	 I’d rather have Jesus than anything
	 this world affords today.
	
	 I’d rather have Jesus than worldly applause.
	 I’d rather be faithful to his dear cause.
	 I’d rather have Jesus than worldwide fame.
	 Yes, I’d rather be true to his holy name.

	 Than to be the king of a vast domain
	 and beheld in sins dread sway.
	 I’d rather have Jesus than anything
	 this world affords today.

Woord van welkom 

Votum

Zingen: Psalm 42: 1, 3 en 5

	 ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
	 schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
	 van de frisse waterstromen,
	 dan mijn ziel verlangt naar God.
	 Ja, mijn ziel dorst naar de HEER;
	 God des levens, ach, wanneer
	 zal ik naad’ren voor Uw ogen,
	 in Uw huis Uw naam verhogen?



	 O mijn ziel, wat buigt g’ u neder,
	 waartoe zijt g’ in mij ontrust?
	 Voed het oud vertrouwen weder,
	 zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust,
	 want Gods goedheid zal uw druk
	 eens verwiss’len in geluk.
	 Hoop op God, sla ‘t oog naar boven,
	 want ik zal Zijn naam nog loven.

	 Maar de HEER’ zal uitkomst geven
	 Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
	 ‘k Zal in dit vertrouwen leven
	 en dat melden in mijn lied;
	 ‘k zal Zijn lof zelfs in de nacht
	 zingen, daar ik Hem verwacht,
	 en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
	 tot de God mijns levens heffen.

Gebed

Zingen: ‘Ik zal er zijn’

	 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
	 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
	 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
	 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

	 Een boog in de wolken als teken van trouw,
	 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
	 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
	 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

	 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
	 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
	 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
	 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.



	 Refrein:
	 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
	 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
	 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
	 uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

	 O Naam aller namen, aan U alle eer.
	 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
	 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
	 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. (Refrein)

	 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

In memoriam door Gijs Veldhuizen

Zingen: ‘Toekomst vol van hoop’

	 In de nacht van strijd en zorgen 
	 kijken wij naar U omhoog,
	 biddend om een nieuwe morgen, 
	 om een toekomst vol van hoop.

	 Ook al zijn er duizend vragen,    
	 al begrijpen wij U niet,             
	 U blijft ons met liefde dragen, 
	 U die alles overziet.

	 Refrein:
	 U geeft een toekomst vol van hoop; 
	 dat heeft U aan ons beloofd.                       
	 Niemand anders, U alleen, 
	 leidt ons door dit leven heen.

	 U heeft ons geluk voor ogen. 
	 Jezus heeft het ons gebracht. 
	 Mens, als wij, voor ons gebroken
	 in de allerzwartste nacht. (Refrein)



	 U bent God, de Allerhoogste,
	 God van onbegrensde macht.
	 Wij geloven en wij hopen
	 op het einde van de nacht.

	 Refrein:
	 U geeft een toekomst vol van hoop; 
	 dat heeft U aan ons beloofd.                       
	 Niemand anders, U alleen, 
	 leidt ons door dit leven heen.

Schriftlezing: Efeze 1: 3-12

Lofzang op Gods welbehagen in Christus
3	Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons 
gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in 
Christus,
4	omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren 
heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.
5	Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, 
door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van 
Zijn wil,
6	tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd 
heeft in de Geliefde.
7	In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de 
vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn 
genade,
8	die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en 
bedachtzaamheid,
9	toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf 
voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte,
10	om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus 
bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.
11	In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe 
voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen 
werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil,
12	opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder 
onze hoop op Christus gevestigd hadden.
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Zingen: Psalm 123: 1

	 Ik hef tot U, Die in de hemel zit,
  	 mijn ogen op en bid.
  	 Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren
  	 om nooddruft te begeren,
  	 en ‘t oog der maagd is op haar vrouw geslagen
  	 om hulp of gunst te vragen,
  	 zo slaan wij ‘t oog op onze HEER’, tot Hij
  	 ook ons genadig zij.

Schriftlezing: Mattheüs 19: 16-30

De rijke jongeman
16 En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede 
Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben?
17 Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed 
behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan 
de geboden in acht.
18 Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen 
overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen;
19 eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.
20 De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen 
van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog?
21 Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop 
wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de 
hemel; en kom dan en volg Mij.
22 Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, 
want hij had veel bezittingen.
23 Jezus zei tegen Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u dat een rijke moeilijk 
het Koninkrijk der hemelen kan binnengaan.
24 Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog 
van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.
25 Toen Zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden: Wie 
kan dan zalig worden?
26 Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat 
onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
27 Toen antwoordde Petrus en zei tegen Hem: Zie, wij hebben alles 
verlaten en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn?



28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, 
in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van 
Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen 
van Israël zult oordelen.
29 En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of 
kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van Mijn Naam, die zal 
honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven.
30 Maar veel eersten zullen de laatsten zijn, en veel laatsten de eersten.

Zingen: Psalm 91: 1 en 5

	 Hij, die op Gods bescherming wacht,
  	 wordt door de hoogsten Koning
  	 beveiligd in de duist’re nacht,
  	 beschaduwd in Gods woning.
  	 Dies noem ik God, zo goed als groot
  	 voor hen, die op Hem bouwen:
  	 Mijn burg, mijn toevlucht in de nood, 
  	 de God van mijn betrouwen.

	 Ik steun op God, mijn Toeverlaat,
  	 dies heb ik niets te vrezen:
  	 wie God vertrouwt, die deert geen kwaad.
  	 Uw tent zal veilig wezen.
  	 Hij zal Zijn engelen gebien,
  	 dat z’ u op weg bevrijden:
  	 gij zult hen, in gevaren, zien
  	 voor uw behoud’nis strijden.

Overdenking over Efeze 1: 4A en Mattheüs 19: 26

Efeze 1: 4A: omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem 
uitverkoren heeft

Mattheüs 19: 26: Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen 
is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.



Zingen:	Psalm 65: 2

	 Een stroom van ongerechtigheden
  	 had d’ overhand op mij,
  	 maar ons weerspannig overtreden
  	 verzoent en zuivert Gij.
  	 Welzalig, die Gij hebt verkoren,
  	 die G’ uit al ‘t aards gedruis
  	 doet naad’ren, en Uw heilstem horen,
  	 ja, wonen in Uw huis.

Dankgebed

Zingen: Psalm 43: 3 en 4

	 Zend, HEER’, Uw licht en waarheid neder,
	 en breng mij, door die glans geleid,
	 tot Uw gewijde tente weder,
	 dan klimt mijn bange ziel gereder
	 ten berge van Uw heiligheid,
	 waar mij Uw gunst verbeidt.

	 Dan ga ik op tot Gods altaren,
  	 tot God, mijn God, de bron van vreugd;
  	 dan zal ik juichend stem en snaren
  	 ten roem van Zijne goedheid paren,
  	 die na kortstondig ongeneugt’
  	 mij eindeloos verheugt.

Zegenbede

Dankwoord door Reinier

Mededelingen door begrafenisondernemer



Tijdens het uitdragen van Robert zingen: 
‘Lichtstad met uw paar’len poorten’

	 Lichtstad met uw paar’len poorten, 
	 wond’re stad, zo hoog gebouwd, 
	 nimmer heeft men op deze aarde 
	 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
	
	 Refrein: 
	 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
	 luist’ren naar zijn liefdesstem, 
	 daar geen rouw meer en geen tranen 
	 in het nieuw Jeruzalem. 

	 Heilig oord vol licht en glorie, 
	 waar de boom des levens bloeit 
	 en de stroom van levend water 
	 door de gouden Godsstad vloeit. (Refrein)

	 Schoon tehuis voor moede pelgrims,
	 komend uit de zandwoestijn,
	 waar zij rusten van hun werken
	 bij de springende fontein. (Refrein)

	 Wat een vreugde zal dat wezen, 
	 straks vereend te zijn met Hem 
	 in de stad met paar’len poorten 
	 in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)



.




