
“Een rechtvaardige gaat zijn weg in oprechtheid”
Spreuken 20:7 

Liturgie
voor de afscheidsdienst

voorafgaand aan de begrafenis van

Behnan Külen
1.1.1939                  13.1.2026

op woensdag 21 januari om 11.00 uur
in De Rank te Soest.

Voorganger: Pastor Martin Klok
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Inleidende woorden door Begrafenisverzorger Roelof van Asselt

Welkomstwoord en opening in gebed door Pastor Klok

Zingen: “De Heer is mijn Herder”

	 De Heer is mijn herder, 
	 Hij is alles wat ik nodig heb.
	 Hij brengt mij tot rust 
	 en Hij geeft nieuwe kracht.
	 Hij leidt mij steeds verder 
	 op de juiste weg die ik moet gaan.
	 De Heer is mijn herder.

	 Al ga ik door een donker dal, 
	 ik hoef niet bang te zijn.
	 Ik weet dat U mij bij zult staan, 
	 U bent heel dichtbij.

	 De Heer is mijn herder,
	 Hij is alles wat ik nodig heb.
	 Hij brengt mij tot rust
	 en Hij geeft nieuwe kracht.
	 Hij leidt mij steeds verder
	 op de juiste weg die ik moet gaan.
	 De Heer is mijn herder.

	 Want wat mij ook wordt aangedaan,
	 U helpt mij telkens weer.
	 U geeft mij wat ik nodig heb
	 en nog zoveel meer.
	 Uw goedheid en uw liefde, Heer,
	 volgen mij altijd.
	 En ik mag heel dicht bij U zijn
	 tot in eeuwigheid.



	 De Heer is mijn herder,
	 Hij is alles wat ik nodig heb.
	 Hij brengt mij tot rust
	 en Hij geeft nieuwe kracht.
	 Hij leidt mij steeds verder
	 op de juiste weg die ik moet gaan.
	 De Heer is mijn herder.
	 De Heer is mijn herder.

Zingen: “Abba, Vader”

	 Abba, Vader, U alleen,
	 U behoor ik toe.
	 U alleen doorgrondt mijn hart,
	 U behoort het toe.
	 Laat mijn hart steeds vurig zijn,
	 U laat nooit alleen.
	 Abba, Vader, U alleen,
	 U behoor ik toe.

	 Abba, Vader, laat mij zijn
	 slechts van U alleen.
	 Dat mijn wil voor eeuwig zij
	 d’uwe en anders geen.
	 Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
	 Laat mij nimmer gaan.
	 Abba, Vader, laat mij zijn
	 slechts van U alleen.

Openingspreek door Pastor Klok



Luisterlied: “Give me Jesus” (gezongen door Judith en Prisca)

	 In the morning, when I rise
	 In the morning, when I rise
	 In the morning, when I rise
	 Give me Jesus
	 Give me Jesus
	 Give me Jesus
	 You can have all this world
	 But give me Jesus
	 And when I am alone
	 Oh, and when I am alone
	 And when I am alone
	 Give me Jesus
	 Give me Jesus
	 Give me Jesus
	 You can have all this world
	 But give me Jesus

	 And when I come to die
	 Oh, when I come to die
	 And when I come to die
	 Give me Jesus
	 Give me Jesus
	 Give me Jesus
	 You can have all this world
	 You can have all this world
	 You can have all this world
	 But give me Jesus

Dankwoord door de kleinkinderen

Dankwoord door Yilmaz

Dankwoord door Elize



.

Luisterlied: “Change my heart o God” (gezongen door Judith en Prisca)

	 Change my heart oh God, 
	 Make it ever true.
	 Change my heart oh God, 
	 May I be like You.

	 You are the potter,
	 I am the clay, 
	 Mold me and make me, 
	 This is what I pray.

	 Change my heart oh God, 
	 Make it ever true.				  
	 Change my heart oh God,  				  
	 May I be like You.

	 Vernieuw mijn hart o God 
	 Maak het rein en puur
	 Verrnieuw mijn hart o God
	 Laat mij zijn als u

	 U bent de maker 				  
	 Ik ben de klei				  
	 vorm en verander mij
	 Dit is mijn gebed

	 Change my heart oh God,  
	 Make it ever true.		
	 Change my heart oh God, 
	 May I be like You.

	 May I be like You.



Afsluiting gebed door Pastor Klok

Numeri 6: 24-26
De Heere zegene u, en behoede u!
De Heere doe zijn aangezicht over u lichten,
En zij u genadig!
De Heere verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.

Mededelingen door Begrafenisverzorger Roelof van Asselt

Bij het uitdragen van Behnan Külen luisteren we naar:
“De kracht van Uw liefde”




