
Een liefdevolle vader,
een man met een groot hart.

Hij leeft voort in onze herinneringen.
Nu heeft hij rust, en God is bij hem.

Verslagen en intens verdrietig zijn wij door het overlijden van mijn lieve man 
en onze zeer zorgzame vader

Adriaan Nagel
* 18 juli 1980      † 28 januari 2026

Hij laat een groot gemis achter. 
Zijn hele leven heeft hij iedereen op nummer één gezet, 

dat maakte hem de beste papa van de wereld.

Sanne Nagel - van Diermen
Misha
Lieke
Noor

Botter 18
3751 ZD Spakenburg

Adriaan is thuis opgebaard. Deze dagen brengen wij in familiekring door.

De afscheidsdienst, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden gehouden 
D.V. dinsdag 3 februari 2026 om 10.30 uur in de Zuiderkerk, Kostverloren 2 te 
Bunschoten. Deze dienst zal worden geleid door ds. N.J. Rietveld-de Jong en 
is ook live mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats De 
Akker, De Akkerweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 9.15 tot  
10.15 uur in gebouw Kostverloren, tegenover de Zuiderkerk.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in gebouw Kostverloren.

♥
Adriaan Nagel

1980  -  2026
♥


