
En Hij Die op de troon zit, zei: 
Zie, Ik maak alle dingen nieuw. 

En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze 
woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.

Openbaring 21: 5

Liturgie
voor de dienst van Woord en gebed
voorafgaand aan de begrafenis van

Teuny de Graaf - van Diermen
60 jaar in liefde verbonden met Lammert Jan de Graaf

* 16 februari 1945                                † 21 december 2025

op maandag 29 december 2025 om 10.00 uur in de 
Christelijke Gereformeerde Kerk De Fontein te Bunschoten. 

Voorganger: ds. H.D. Rietveld
Organist: Jan van de Groep
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Tijdens het indragen luisteren we naar orgelspel: 
“Wat de toekomst brengen moge” en “Blijf bij mij HEER, want d’ avond is nabij”

Welkomstwoord door begrafenisondernemer

Votum

Zingen: Psalm 42: 1, 5 en 7

 	 ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
	 schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
	 van de frisse waterstromen,
	 dan mijn ziel verlangt naar God.
	 Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
	 God des levens, ach, wanneer
	 zal ik naad’ren voor Uw ogen,
	 in Uw huis Uw naam verhogen?

	 Maar de HEER’ zal uitkomst geven
	 Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
	 ‘k Zal in dit vertrouwen leven
	 en dat melden in mijn lied;
	 ‘k zal Zijn lof zelfs in den nacht
	 zingen, daar ik Hem verwacht,
	 en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
	 tot den God mijns levens heffen.

	 O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
 	 waartoe zijt g’ in mij ontrust?
  	 Voed het oud vertrouwen weder,
  	 zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust!
  	 Menigwerf heeft Hij uw druk
  	 doen verand’ren in geluk.
  	 Hoop op Hem, sla ‘t oog naar boven.
  	 Ik zal God, mijn God, nog loven!

Gebed



Schriftlezing: Openbaring 21: 1-8

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel 
en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen 
van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man 
sierlijk gemaakt is.
3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is 
bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God 
Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet 
meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want 
de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei 
tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.
6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het 
Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit 
de bron van het water des levens.
7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij 
zal voor Mij een zoon zijn.
8 Maar wat betreftde lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, 
ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel 
is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

Herinneringen aan oma door de kleinkinderen Alinda en Therésia

Zingen: Psalm 84: 1 en 3

	 Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,
  	 O HEER’ der legerscharen God, 
  	 zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
  	 Hoe branden mijn genegenheên 
  	 om ‘s HEEREN voorhof in te treên!
  	 Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
  	 mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
  	 en aan mijn ziel het leven geeft!



	 Welzalig hij, die al zijn kracht
	 en hulp alleen van U verwacht,
  	 die kiest de welgebaande wegen.
  	 Steekt hen de hete middagzon
  	 in ‘t moerbeidal, Gij zijt hun bron
  	 en stort op hen een milden regen,
  	 een regen, die hen overdekt,
  	 verkwikt en hun tot zegen strekt.

Meditatie over Openbaring 21: 1-8: “Zie Ik maak alle dingen nieuw.”

Zingen: Psalm 121: 1, 2 en 4

	 ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
  	 vanwaar ik dag en nacht
  	 des Hoogsten bijstand wacht.
  	 Mijn hulp is van den HEER’ alleen,
  	 Die hemel, zee en aarde
  	 eerst schiep en sinds bewaarde.

  	 Hij is al treft u ‘t felst verdriet,
	 uw Wachter, Die uw voet
	 voor wankelen behoedt.
	 Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
	 geen kwaad zal u genaken:
	 de HEER’ zal u bewaken.
	
	 De HEER’ zal u steeds gadeslaan,
   	 opdat Hij in gevaar
   	 uw ziel voor ramp bewaar’.
   	 De HEER’, ‘t zij g’ in of uit moogt gaan,
   	 en waar g’ u heen moogt spoeden,
   	 zal eeuwig u behoeden.

Dankgebed



Toespraak door de voormalig burgemeester van Kampen, 
plaatselijke voorzitter ANBO-PCOB Bort Koelewijn

Zingen: Psalm 68: 10

	 Geloofd zij God met diepst ontzag!
 	 Hij overlaadt ons dag aan dag
 	 met Zijne gunstbewijzen.
 	 Die God is onze zaligheid;
 	 wie zou die hoogste Majesteit
 	 dan niet met eerbied prijzen?
 	 Die God is ons een God van heil,
 	 Hij schenkt uit goedheid zonder peil
 	 ons ‘t eeuwig, zalig leven.
 	 Hij kan, en wil, en zal in nood,
 	 zelfs bij het naad’ren van den dood,
 	 volkomen uitkomst geven.

Dankwoord door jongste zoon Jaap Jan en kleinzoon Levi

Zingen: Psalm 27: 7

 	 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
 	 Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
 	 Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
 	 Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
 	 Wacht op den HEER’, godvruchte schaar, houd moed!
 	 Hij is getrouw, de bron van alle goed.
 	 Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.
 	 Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER’.

Zegenbede

Mededelingen door begrafenisondernemer



Tijdens het uitdragen zingen we het lied: “Er is een toekomst vol van hoop”

	 In de nacht van strijd en zorgen 
	 kijken wij naar U omhoog,
	 biddend om een nieuwe morgen, 
	 om een toekomst vol van hoop.  
	
	 Ook al zijn er duizend vragen,    
	 al begrijpen wij U niet,             
	 U blijft ons met liefde dragen, 
	 U die alles overziet.
	
	 Refrein:
	 U geeft een toekomst vol van hoop; 
	 dat heeft U aan ons beloofd.                       
	 Niemand anders, U alleen, 
	 leidt ons door dit leven heen. 

	 U heeft ons geluk voor ogen. 
	 Jezus heeft het ons gebracht. 
	 Mens, als wij, voor ons gebroken
	 in de allerzwartste nacht. (Refrein)
	    
	 U bent God, de Allerhoogste,
	 God van onbegrensde macht.
	 Wij geloven en wij hopen
	 op het einde van de nacht. (Refrein)
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