
‘Maar wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
dat heeft God ons beloofd.’

(2 Petrus 3: 13)

Liturgie
voor de dankdienst voor het leven van

Johanna ten Hove - Kranenburg
Sinds 01-08-2010 weduwe van Harmen-Jan ten Hove

Groningen, 27-07-1930                -                Nijkerk, 19-12-2025

op zaterdag 27 december 2025 om 10:00 uur 
in de NGK De Wagenburcht te Wageningen.



Voor de dienst luisteren we naar:
‘Welkom in Gods huis’ en ‘Glass’ van Hania Rani

Welkom door Marius

	 Kom, als je honger hebt of dorst
	 Hier kun je eten, deel met ons.
	 Kom met je tranen en je pijn.
	 Hier is het goed, hier mag je zijn.
	 Met open armen word je ontvangen

	 Kom als je moe bent van je vlucht
	 Hier ben je veilig, hier is rust.
	 Kom met je wanhoop en verdriet.
	 Hier mag je weer een toekomst zien.
	 Met open armen word je ontvangen

	 Welkom in Gods huis!

Gebed door Marius

Bijbellezing uit Psalm 90 en Romeinen 8 door Carolien

Psalm 90: 1-4  Bijbeltekst (BGT)

1 Heer bij U zijn we veilig
elke generatie weer.
2 God, U bent er altijd geweest.
U was er eerder dan de bergen,
al voordat de aarde bestond.
U was er al voordat alles begon
en U zult er altijd zijn.
3 U laat de mensen sterven,
U laat ze weer tot stof vergaan.
4 Voor U is duizend jaar niet meer dan één dag,
niet meer dan vandaag of gisteren,
of een paar uur in de nacht.

Romeinen 8: 24 en 25

24 We zijn al gered, ook al zien we dat nu nog niet. Toch vertrouwen we 
erop dat God ons de eeuwige redding zal geven. Als we het nu al konden 
zien, dan hoefden we er niet op te vertrouwen. 



25 Maar door vol te houden in deze moeilijke tijd, laten we zien dat we 
echt op God vertrouwen.

Overdenking door ds. E. Venema  

Zingen: ‘De Heer is mijn Herder!’

	 1 De Heer is mijn Herder!
	 ‘k Heb al wat mij lust;
	 Hij zal mij geleiden
	 naar grazige weiden.
	 Hij voert mij al zachtkens
	 aan waat’ren der rust.

	 2 De Heer is mijn Herder!
	 Hij waakt voor mijn ziel,
	 Hij brengt mij op wegen
	 van goedheid en zegen,
	 Hij schraagt me als ik wankel,
	 Hij draagt me als ik viel.

	 5 De Heer is mijn Herder!
	 Hem blijf ik gewijd!
	 ‘k zal immer verkeren
	 in ‘t huis mijnes Heren:
	 zo kroont met haar zegen
	 zijn liefde m’ altijd.

Woord namens de familie door Marius

We kijken naar beelden uit het leven van Jo en luisteren ondertussen 
naar: ‘Nocturne in B-flat minor, Op. 9 no. 1’ van Chopin

Mogelijkheid voor een korte bijdrage door aanwezigen

Gebed door ds. E. Venema

Mededelingen door Roelof van Asselt (begrafenisondernemer)  

Tijdens het uitdragen van Jo luisteren we naar: 
‘When I Am Laid In Earth’ van H. Purcell



Voorganger: ds. E. Venema
Organist: G. Groenwold


