“... Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.”
Johannes 14: 6

“... opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des
Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.”

Romeinen 6: 4
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op donderdag 4 december om 10.00 uur
in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Fontein te Bunschoten.

Voorganger: ds. H.D. Rietveld
Organist: Reinier Koelewijn



Orgelspel bij het binnengeleiden van zr. Smit-Vuijsje luisteren we naar
orgelspel over het lied: “Ik zie een poort wijd open staan waardoor het licht
komt stromen”

Welkomstwoord door begrafenisondernemer

Votum

Zingen: Psalm 42: 1 en 3

‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
van de frisse waterstromen,

dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer

zal ik naad’ren voor Uw ogen,

in Uw huis Uw naam verhogen?

O mijn ziel, wat buigt g’ u neder,
waartoe zijt g’ in mij ontrust?

Voed het oud vertrouwen weder,
zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust,
want Gods goedheid zal uw druk
eens verwiss’len in geluk.

Hoop op God, sla ‘t oog naar boven,
want ik zal Zijn Naam nog loven.

Gebed



Zingen: Psalm 25: 2 en 7

HEER’, ai, maak mij Uwe wegen
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen

en waarheen G’ Uw treden wendt:
leid mij in Uw waarheid, leer
ijv'rig mij Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o HEER’,

‘k blijf U al den dag verwachten.

Gods verborgen omgang vinden
zielen, waar Zijn vrees in woont;

‘t heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
naar Zijn vreéverbond, getoond.

d” Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:

Hij, Die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

Schriftlezing: Psalm 62 HSV

God alleen is onze toevlucht
! Een psalm van David, voor de koorleider, over Jeduthun.

2 Zeker, mijn ziel is stil voor God;

van Hem is mijn heil.

% Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil,

mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.

* Hoelang bedenkt u nog kwaad tegen een man?
U zult allen gedood worden;

u zult zijn als een hellende wand,

een instortende muur.

> Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten.
Zij scheppen behagen in leugen;

met hun mond zegenen zij,

maar in hun binnenste vervloeken zij. Sela

¢ Zeker, mijn ziel, zwijg voor God,
want van Hem is mijn verwachting.



7 Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen.

¥ In God is mijn heil en mijn eer;

mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.
° Vertrouw op Hem te allen tijde, volk;
stort uw hart uit voor Zijn aangezicht.
God is voor ons een toevlucht. Sela

10 Zeker, eenvoudigen zijn een zucht,
aanzienlijken een leugen;

in de weegschaal gewogen,

zijn zij tezamen lichter dan een zucht.

" Vertrouw niet op onderdrukking,
stel geen ijdele hoop op roof.

Als het vermogen toeneemt,

zet er het hart niet op.

12 God heeft één ding gesproken,

ik heb dit tweemaal gehoord:

dat de kracht van God is.

1 Ook de goedertierenheid is van U, Heere,
want U zult eenieder vergelden naar zijn werk.

Zingen: “Ik wandel in het licht met Jezus”

Ik wandel in het licht met Jezus.

Het donk’re dal ligt achter mij

en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen;
welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,

en ‘k luister naar Zijn dierb’re stem,

en niets kan m’ 0oit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,

geen duist’'re wolk bedekt de zon,

en ‘k kan niet anders, ‘k moet Hem prijzen,
Die de zonde in mij overwon. (Refrein)



Ik wandel in het licht met Jezus,

mijn ziel is Hem gans toegewijd.

Met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,

en ‘k luister naar Zijn dierb’re stem,

en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Meditatie over Psalm 62: 2:
Zeker, mijn ziel is immers stil voor God, van Hem is mijn heil.

Zingen: Psalm 62: 1 en 4

Mijn ziel is immers stil tot God,

van Hem wacht ik een heilrijk lot,
Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
ik zal geen grote wank’ling vrezen.

Doch gij, mijn ziel, het ga zo “t wil,

stel u gerust, zwijg Gode stil.

Ik wacht op Hem, Zijn hulp zal blijken.
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,

mijn hoog vertrek: Zijn macht is groot,
ik zal noch wank’len, noch bezwijken.

Dankgebed



Zingen: “Veilig in Jezus' armen”

Veilig in Jezus” armen, veilig aan Jezus hart;

daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, "t is het lied der eng’len, zingend van liefd” en vreg,
ruisend uit ‘s hemels zalen, over de glazen zee.

Veilig in Jezus” armen, veilig aan Jezus hart;

daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.

Veilig in Jezus’ armen, vrij bij mijn Heer en Borg,

vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg;
vrij van de vrees en twijfel, vrij van der zonden macht;
nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht.
Veilig in Jezus’ armen, vrij bij mijn Heer en Borg,

vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg.

Jezus, mijn dierb’re toevlucht, Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij.

Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt,
en 't oog aan gindse kusten uw heillicht gloren ziet.
Jezus, mijn dierb’re toevlucht, Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij!

Zegenbede

Dankwoord door begrafenisondernemer

Mededelingen door begrafenisondernemer

Bij het uitgeleiden van zr. Smit-Vuijsje luisteren we naar het lied:
“Lichtstad met uw paar’len poorten”






