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De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Psalm 121: 8

In liefde en vrede is van ons heengegaan mijn geliefde vrouw en onze lieve mama en oma

Steventje Koelewijn - Roos
Sinds 25 februari 1966 in liefde verbonden met Klaas Koelewijn.

* 16 juni 1944                                         † 3 december 2025

Zij mag nu wonen bij haar Schepper en Heiland.

Klaas Koelewijn

	 Erica en Evert, Fabio en Maartje, Cristian

	 Roel-Jan en Wilitha, Stefanie, Lotte, Kasper, Julian

	 Jeroen en Marleen, Zjuul

Wij zijn de medewerkers en vrijwilligers van Zorg- en Wooncentrum De Haven,
en in het bijzonder van afdeling Muntplein, enorm dankbaar voor de liefdevolle verzorging.

Oude Schans 43
3752 AH Spakenburg

Mijn vrouw en onze mama en oma is opgebaard bij Erica en Evert, Veenestraat 38 te Bunschoten. Daar is gelegen-
heid voor bezoek op maandag 8 december van 19.00 tot 20.30 uur.

De dankdienst voor haar leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden gehouden D.V. woensdag 
10 december  om 10.00 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Fontein, Bikkersweg 7 te Bunschoten. Deze 
dienst zal worden geleid door ds. H.D. Rietveld en is ook mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats Memento Mori, Bikkersweg 3 te 
Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 9.15 tot 9.45 uur.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in bovengenoemde kerk.


