
Agnes van Dijk - Koelewijn
1951  -  2025



Voordat Ik je in de moederschoot vormde, heb Ik je gekend.
Jeremia 1: 5A

Verdrietig delen wij u mee dat, na een langdurige periode van ziekte en 
afnemende krachten, door haar Hemelse Vader is Thuisgehaald mijn geliefde 
vrouw, onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma

Angeniesje van Dijk - Koelewijn
~ Agnes ~

Sinds 17 december 1975 in liefde verbonden met Gert van Dijk

* 1 juni 1951                                               † 7 december 2025

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt,
als veel je wordt ontnomen,

als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
als in stil verdriet het niet meer jouw leven is,

dan komt de tijd dat het einde goed is.

Gert van Dijk

	 Patrick en Yvette
		  Damian
		  Fay
		  Justin

	 Eric en Lianne
		  Bas
		  Jort

Zuidwenk 1
3751 CA Spakenburg

Agnes is thuis opgebaard, haar geboortegrond. Daar is dagelijks (uitgezonderd 
vrijdagavond) gelegenheid voor bezoek van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 
20.30 uur.

De dankdienst voor haar leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal 
worden gehouden D.V. zaterdag 13 december om 10.00 uur in de Christelijke 
Gereformeerde Kerk De Fontein, Bikkersweg 7 te Bunschoten. De dienst zal 
worden geleid door ds. H.D. Rietveld en is ook online mee te beleven via
www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats De 
Akker, De Akkerweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 9.00 tot  
9.45 uur.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in bovengenoemde kerk.


