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Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer.
n.a.v. Romeinen 8: 38 en 39

Na een leven van toewijding en zorg voor allen die haar lief waren, is vredig 
ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Anna Pijpers - van Tamelen
~ Hanna ~

Sinds 18 oktober 2021 weduwe van Evert Pijpers

* 10 oktober 1938                                † 5 december 2025

Wij herinneren haar als een goedlachse, altijd vriendelijke, grappige
en positieve vrouw, vervuld van onvoorwaardelijke liefde. 

Zij leefde niet uit grootheid of woorden maar uit eenvoudig
vertrouwen op de Heer die genade geeft.

	 Arnold en Hanneke
		  Eduard en Sanne, Mayson, Avery
		  Marriët en Martijn, Mike, Dave, Yara
		  Hans en Maxime, Sem

	 Johan en Greetje
		  Evert en Rianne, Candice, Zane, Devon
		  Maritha en Martijn
		  Jos en Amber

	 Gerrit en Jeannette
		  Anna
		  Jannie

	 Janneke en Wim
		  Savannah en Rik
		  Winston en Nina
		  Aron en Isa

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers en vrijwilligers van Zorg- en Wooncentrum 
De Haven, en in het bijzonder van afdeling De Palendijk en Meerpaal, voor de
liefdevolle verzorging en fijne begeleiding die Hanna heeft mogen ontvangen.

Onze (schoon)moeder, oma en overgrootmoeder is opgebaard bij Janneke en Wim 
aan de Kubboot 2, 3751 ZJ te Spakenburg (dit is tevens het correspondentieadres).
Daar is gelegenheid voor bezoek op dinsdag 9 december van 19.00 tot 20.30 uur.

De dankdienst voor haar leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden 
gehouden D.V. donderdag 11 december om 14.00 uur in de Noorderkerk, 
Kerkstraat 20 te Spakenburg. De dienst zal worden geleid door ds. P. Boonstra en 
is ook online mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats De 
Akker, De Akkerweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 13.00 tot  
13.45 uur.


