
Klaas Duijst

1939 - 2025

In vrede leg ik mij neer

en meteen slaap ik in,
want U, HEER, laat mij wonen

in een vertrouwd en veilig huis.

Psalm 4: 9



Verdrietig om het afscheid delen wij u mee dat voor ons onverwacht, maar op Zijn 
tijd in Christus is ontslapen onze liefdevolle vader en mijn zeer trotse opa

Klaas Duijst
Sinds 5 juni 2025 weduwnaar van Alie Duijst - Lustig

 
* 23 september 1939                                      † 7 december 2025

Wij zullen zijn oprechte betrokkenheid en steun missen.

Peter en Liesbeth
Izabel

Wij zijn de medewerkers van Theodotion, en in het bijzonder van afdeling 
Commandeur, enorm dankbaar voor alles wat zij voor onze vader

en voor ons hebben betekend.

Correspondentieadres:
Plecht 22
3751 WC Spakenburg

Onze vader en mijn opa is thuis opgebaard. Deze dagen brengen wij graag in 
familiekring door.

De dankdienst voor zijn leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden 
gehouden D.V. vrijdag 12 december om 10.30 uur in de Noorderkerk, Kerkstraat 20 
te Spakenburg. Deze dankdienst zal worden geleid door de heer P.M. van der Horst 
en is ook mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats De Akker, 
De Akkerweg 3 te Bunschoten. 

Voorafgaand aan de dienst is er van 9.45 tot 10.15 uur gelegenheid tot condoleren.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in de Noorderkerk.


