O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij Uw muziek.

Lied 446: 7
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op dinsdag 2 december om 13.30 uur
in de Zuiderkerk te Bunschoten.

Voorganger: ds. Karsten van Staveren
Namens de kerk: Theo ter Beek
Organist: Henk Bast



Tijdens het binnendragen van Thea luisteren we naar: “Ik zal er zijn”

Groet en Inleidend Woord

De kleinkinderen steken kaarsen aan in liefdevolle herinnering aan
hun oma

Mylo leest een gedicht voor

Zingen: “Niemand leeft een zinloos leven”
(op de melodie van “Welk een vriend is onze Jezus”)

Niemand leeft een zinloos leven.
God heeft ieders naam genoemd.
Ons geheim hier uitgeschreven,
vleesgeworden onverbloemd.
Tussen vraag en antwoord beide,
tussen steen en tussen kruis,
staat de hemel ons terzijde,

is de aarde ons tehuis.

Niemand ademt lege woorden.
God heeft ieders taal verhoord.
Onze stem een toon gegeven,
samenklank haast ongehoord.
Tussen zwijgen en ons spreken,
tussen stil zijn als de dood,
geeft de hemel ons het teken,
wordt de aarde levensgroot.

Niemand tast hier in de ruimte,
God biedt ieder handen aan.
Om te dragen, steunen, troosten,
om te komen of te gaan.

Tussen aanvang en het einde,
tussen alles of niets meer,

blijft de hemel al het zijnde

en de aarde van de Heer.



Gebed

Maria en Martha delen herinneringen

Zingen: “Lichtstad met uw paarlen poorten”

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond’re stad, zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’'ren naar zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie,

waar de boom des levens bloeit

en de stroom van levend water

door de gouden Godsstad vloeit. (Refrein)

Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zandwoestijn,

waar zij rusten van hun werken

bij de springende fontein. (Refrein)

Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)

Schriftlezing: Openbaring 3

¥ Daarom raad Ik u aan: koop van Mij goud dat in het vuur gelouterd
is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te
bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen,
zodat u weer kunt zien.  Iedereen die Ik lietheb wijs Ik terecht en bestraf
Ik. Zet u dus volledig in en kom tot inkeer.



2 Tk sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur
opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij
met Mij. ! Wie overwint zal samen met Mij op mijn troon zitten, net zoals
Ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. ? Wie
oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.””

Jesaja 35

! De woestijn zal zich verheugen,

de dorre vlakte vrolijk zijn,

de wildernis zal jubelen en bloeien,

2 welig bloeien als een roos,

jubelen en juichen van vreugde.

De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon,
met de schoonheid van de Karmel en de Saron.
Allen aanschouwen de luister van de HEER,
de schoonheid van onze God.

3 Geef kracht aan trillende handen,

maak knikkende knieén sterk.

* Zeg tegen het moedeloze volk:

“Wees sterk en vrees niet.

We kijken naar beelden uit het leven van Thea, terwijl we luisteren
naar: “The Rose”

Overdenking

Zingen: “Genade, zo oneindig groot”

Genade, zo oneindig groot.

Dat ik, die ‘t niet verdien

het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien.

Genade die mij heeft geleerd

te vrezen voor het kwaad.

Maar ook als ik mij tot Hem keer -
dat God mij nooit verlaat.



Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,

dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Gedenksteen wordt in de schaal gelegd

Zingen: Psalm 42: 1 en 3

Evenals een moede hinde

naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.

Ja, ik zoek zijn aangezicht,

God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,

hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.

Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Dankgebed



Zingen: “Ik zie een poort wijd open staan”

Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen

van ‘t kruis, waar ‘k vrijlijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.

Refrein:

Genade Gods, zo rijk en vrij!

Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!

Staat open, 0ok voor mij.

Die open poort laat d” ingang vrij,
aan wie komt binnen vlieden;

aan rijk en arm, aan u en mij
komt Jezus vrede bieden. (Refrein)

In “t hemelrijk, voor Jezus’ troon
daar leidt het kruis tot zegen;

daar dragen wij voor kruis een kroon
door Jezus’ bloed verkregen. (Refrein)

Zegen

Dankwoord namens de familie

Tijdens het uitdragen van Thea zingen we: “Eens als de bazuinen klinken”

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,

rest er niets meer dan te zingen,
Heer’, dan is uw pleit beslecht.



Mensen, komt uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,

gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,

Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!



