Dag aan dag draagt Hij ons,
die God is ons heil.

Liturgie

voor de dienst waarin we God danken
voor het leven van

C%éncéz‘ ﬂnn[m UCO[— van céz %Qgen

* 27 april 1966 T 14 november 2025

op donderdag 20 november om 10.30 uur
in de Noorderkerk te Spakenburg.

Voorganger: ds. P. Boonstra
Organist: Dirk-Geert Korlaar




Tijdens het binnendragen luisteren we naar: ‘Mijn Jezus, ik hou van u’

Welkom

We belijden onze afhankelijkheid

Zingen: Opwekking 428

Genade, zo oneindig groot.

Dat ik, die ‘t niet verdien

het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien.

Genade die mij heeft geleerd

te vrezen voor het kwaad.

Maar ook als ik mij tot Hem keer -
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,

dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Gebed

Herinneringen aan Jolanda (door Lizette en Suzanne)

Zingen: ‘Thuis’ (Sela)

Refrein:

Welkom thuis, hier mag je zijn.

De Vader viert een feest.

Welkom thuis, voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.

Welkom thuis.



Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.

Voel je thuis, je bent vrij.

Je bent vrij. (Refrein)

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving

heet Hij je welkom.

Voel je thuis, je bent vrij.

Je bent vrij.

Kom maar binnen.

Hij sluit je in zijn armen.

Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.

Deel in de vreugde en open nu je handen.

Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid. (Refrein)

2x:

Hier mag je zijn.

De Vader viert een feest.

Welkom thuis, voor wie zoek was of op reis,

te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Intens verdrietig (door Jannie Schaap)

Zingen: Opwekking 818

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
Eenmaal heelt U iedere wond,

heel de oude wereld verdwijnt;

de pijn voorbij.

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
Eenmaal zal het duidelijk zijn,

alle zorg en wanhoop verdwijnt;

de angst voorbij.



Refrein:

Op die dag, in de hemel,

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus

en klinkt het overwinningslied.

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw,

op die dag.

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
Eenmaal is het vechten voorbij,

dan zien we uw macht en uw pracht,
op die dag. (Refrein 2x)

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw.

Ja, U maakt ons anders en nieuw.

U maakt ons anders en nieuw

op die dag. (Refrein)

En klinkt het overwinningslied.

Lezen: Johannes 10: 11-15 (door Wim Schaap)

" Tk ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven
voor de schapen. > Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en
niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op
de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan
en jaagt de schapen uiteen; '* de man is maar ingehuurd en de schapen
kunnen hem niets schelen. ** Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen
en mijn schapen kennen Mij, ** zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader
ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.

Tekst: Psalm 68: 20-21

? Geprezen zij de Heer, dag aan dag,

deze God draagt ons en redt ons.

21 Onze God is een reddende God,

bij God, de HEER, is bevrijding uit de dood.



Zingen: Opwekking 855

De aarde kent uw grote kracht.

Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordst stil voor U, die alles schiep.

Refrein:

Door alles heen, door alles heen, Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen: U geeft rust.

Door alles heen, door alles heen, Heer, kijk ik naar U.
En U geeft rust in mij.

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,

ook als de twijfel groter lijkt.

De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij. (Refrein)

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem,
de storm herkent nog steeds zijn naam.
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem,
de storm herkent nog steeds zijn naam.
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem,
de storm herkent nog steeds zijn naam.

De storm herkent nog steeds zijn naam.

U geeft rust in mijn ziel.
U geeft rust in mijn ziel.
U geeft rust in mijn ziel.
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel.

U geeft rust in mijn ziel.

U geeft rust in mijn ziel.

U geeft rust in mijn ziel.

U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel.

U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel.

U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel. (Refrein)



Overdenking

Zingen: Opwekking 826

God keek genadig naar mij om:

Hij greep mij vast voor ik verdronk
en zette mij weer op vaste grond.
De Heer is mijn Bevrijder.

Ik weet, hoe lang de nacht ook duurt:
God helpt mij over elke muur.

Ik zie al licht aan de horizon.

De Heer is mijn Bevrijder.

Refrein:

Is er iemand als onze God,

die ons liefheeft en ons verlost?

Hij heeft betaald voor ons allemaal!
De Heer is mijn Bevrijder.

Op Hem alleen rust mijn geloof;
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft.
De winter wijkt en de lente komt.
De Heer is mijn Bevrijder.

Ook als het wachten moeilijk is,

ook als ik treur om wie ik mis:

zijn liefde draagt mij door alles heen.
De Heer is mijn Bevrijder. (Refrein)

Hij draagt mij tot mijn laatste dag,
laat mij niet achter in het graf:

Hij wekt mij op en roept mij naar huis.
De Heer is mijn Bevrijder. (Refrein)

2x:

Alle eer aan God de Vader!
Alle eer aan God de Zoon!
Alle eer aan God de Trooster!
De Heer is mijn Bevrijder!

De Heer is mijn Bevrijder!
De Heer is mijn Bevrijder!



Gebed

Dankwoord (door Lizette)

Zingen: ‘Een toekomst vol van hoop” (Sela)

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht. (Refrein)

U bent God, de Allerhoogste,

God van onbegrensde macht.

Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht. (Refrein 3x)

Tijdens het uitdragen luisteren we naar het lied: "You raise me up’



Bij het graf:

Zingen: Opwekking 213

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen daald” een engel af,
Heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!

Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd” en welgezind,
en zegt telkenkere; Christus overwint!

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In Zijn Godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen in leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.



