
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof,
en dat niet uit u, het is de gave van God.

Efeze 2: 8
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Tijdens het indragen van Maas klinkt: ‘Ga niet alleen door ’t leven’

	 Ga niet alleen door ‘t leven, die last is u te zwaar.
	 Laat Eén u sterkte geven, ga tot uw Middelaar!
	 Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween,
	 en zoveel leed te dragen, ga niet alleen!
	 En zoveel leed te dragen, ga niet alleen!

	 Welzalig, die ‘t ervaren, dat Hij hun alles is;
	 dan kennen z’ in gevaren bezorgdheid noch gemis.
	 Hij draagt dan in Zijn armen, door alle nood hen heen.
	 Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen!
	 Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen!

Woord van welkom 

Votum

Zingen: Psalm 103: 7 en 9

 	 Geen vader sloeg met groter mededogen
  	 op teder kroost ooit zijn ontfermend’ ogen,
  	 dan Isrels HEER’ op ieder, die Hem vreest.
  	 Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten,
  	 hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
  	 en dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.

	 Maar ‘s HEEREN gunst zal over die Hem vrezen
  	 in eeuwigheid altoos dezelfde wezen.
  	 Zijn trouw rust zelfs op ‘t late nageslacht,
  	 dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
  	 noch van Zijn wet afkerig d’ oren wenden,
  	 maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.

Gebed



Zingen: Psalm 108: 1

 	 Mijn hart, o Hemelmajesteit,
  	 is tot Uw dienst en lof bereid;
  	 ‘k zal zingen voor den Opperheer,
  	 ‘k zal psalmen zingen tot Zijn eer.
  	 Gij, zachte harp, gij schelle luit,
  	 waakt op, dat niets uw klanken stuit’.
  	 ‘k Zal in den dageraad ontwaken
  	 en met gezang mijn God genaken.

In memoriam door de familie

Muzikale bijdrage door Eric

Schriftlezing: Efeze 2: 1-10

Uit genade zalig
1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de 
overtredingen en de zonden,
2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van 
deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht 
in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de 
ongehoorzaamheid,
3 onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons 
vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren 
van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote 
liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft,
5 ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend 
gemaakt – uit genade bent u zalig geworden –
6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten 
gezet in Christus Jezus,
7 opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom 
van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in 
Christus Jezus.



8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet 
uit u, het is de gave van God;
9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede 
werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin 
zouden wandelen.

Zingen: Psalm 32: 1

	 Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven,
	 die van de straf voor eeuwig is ontheven,
	 wiens wanbedrijf , waardoor hij was bevlekt,
	 voor ‘t heilig oog des Heeren is bedekt.
	 Welzalig is de mens, wien ‘t mag gebeuren,
	 dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren,
	 en die in ‘t vroom en ongeveinsd gemoed
	 geen snood bedrog, maar blank’ oprechtheid voedt!

Bijdrage door Dylan

Overdenking over Efeze 2: 8

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit 
u, het is de gave van God.

Zingen: 	Psalm 56: 5

	 Ik roem in God, ik prijs ‘t onfeilbaar woord;
  	 ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.
  	 ‘k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord,
  	 wat sterv’ling zou mij schenden?
  	 Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden
  	 mij bijstand boodt en ‘t onheil af zoudt wenden,
  	 tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
  	 door ijver aangespoord.



Dankgebed

Zingen: Psalm 27: 7

 	 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
  	 mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
  	 mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
  	 Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
  	 Wacht op den Heer’, godvruchte schaar, houd moed!
  	 Hij is getrouw, de bron van alle goed.
  	 Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.
  	 Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer’.

Zegenbede

Mededelingen en dankwoord door begrafenisondernemer

Zingen: ‘U zij de glorie’: 1 en 3

	 U zij de glorie, opgestane Heer!
	 U zij de victorie, nu en immermeer.
	 Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,
	 heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf:
	 U zij de glorie, opgestane Heer!
	 U zij de victorie, nu en immermeer.

	 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
	 die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
	 In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
	 niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
	 U zij de glorie, opgestane Heer!
	 U zij de victorie, nu en immermeer.



Tijdens het uitdragen van Maas klinkt: ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’

	 Lichtstad met uw paar’len poorten, 
	 wond’re stad, zo hoog gebouwd, 
	 nimmer heeft men op deze aarde 
	 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
	
	 Refrein: 
	 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
	 luist’ren naar zijn liefdesstem, 
	 daar geen rouw meer en geen tranen 
	 in het nieuw Jeruzalem. 

	 Heilig oord vol licht en glorie, 
	 waar de boom des levens bloeit 
	 en de stroom van levend water 
	 door de gouden Godsstad vloeit. (Refrein)

	 Schoon tehuis voor moede pelgrims,
	 komend uit de zandwoestijn,
	 waar zij rusten van hun werken
	 bij de springende fontein. (Refrein)



Op de begraafplaats:

Zingen: Psalm 89: 8

	 Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.
	 Uw vrije gunst alleen wordt d’ ere toegebracht!
	 Wij steken ‘t hoofd omhoog en zullen d’ eerkroon dragen
	 door U, door U alleen, om ‘t eeuwig welbehagen.
	 Want God is ons ten schild in ‘t strijdperk van dit leven
	 en onze Koning is van Isrels God gegeven.


