
Aart Duijst
1938  -  2025



Mijn genade is u genoeg.
2 Korintiërs 12: 9

Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend en gedaan, geven wij u met 
verdriet kennis dat van ons is heengegaan mijn lieve man, onze vader, opa 
en overgrootvader

Aart Duijst
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

* 23 maart 1938                               † 22 oktober 2025

Wij zullen zijn warme glimlach, zijn humor
en zijn opgewekte aard met dankbaarheid blijven herinneren.

Lily Duijst - Blanken

	 Mariënne en Peter
		  Wouter
		  Martijn
		  Janneke en Tom

	 Ted en Gea
		  Julian en Eileen, Javi, Vigo
		  Annemarie en Jaap
		  Arnout en Kirsten
		  Lisa en Joost

	 Marc en Mariska
		  Jesse
		  Viënna

Wij zijn de medewerkers van Wijkverpleging De Haven
zeer dankbaar voor de liefdevolle verzorging en betrokkenheid.

Op de Ree 80, gebouw Volendam
3752 GM Spakenburg

Aart is thuis opgebaard. Deze dagen brengen wij in familiekring door.

De dankdienst voor zijn leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, 
zal worden gehouden D.V. dinsdag 28 oktober 2025 om 10.30 uur in de 
Westerkerk, Van der Duyn van Maasdamlaan 6 te Spakenburg. Deze dank-
dienst  zal worden geleid door ds. J. Winter en is ook live mee te beleven via  
www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats  
Memento Mori, Bikkersweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dankdienst is er gelegenheid tot condoleren van 9.30 tot 
10.15 uur.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in Lunchroom Grace, Molenstraat 23 
te Bunschoten.


