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Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd;

dan zal ik juichend stem en snaren
ten roem van Zijne goedheid paren,

die, na kortstondig ongeneugt’
mij eindeloos verheugt.
Psalm 43: 4 (berijmd)

Met een hart vol van verdriet laten wij u weten dat, voor ons geheel 
onverwacht, door haar Hemelse Vader is thuisgehaald mijn lieve vrouw, 
onze geweldige moeder en trotse oma

Reiniera Hop - Heinen
~ Reinie ~

* 21 november 1948                                                       † 28 september 2025

Wij zijn enorm dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend
en zullen haar onvoorwaardelijke liefde en zorg missen.

Herman Hop

	 Mirjam en Robin
		  Romy
		  Lucas
		  Benjamin

	 Kees en Wendy

	 Jacob en Eva
		  Jake
		  Damiën

Bachlaan 68
3752 HJ Bunschoten

Mijn vrouw, onze moeder en oma is thuis opgebaard. Daar is dagelijks, 
uitgezonderd vrijdag, gelegenheid voor bezoek van 18.30 tot 20.00 uur.

De dankdienst voor haar leven zal worden gehouden D.V. zaterdag 4 oktober 
om 10.00 uur in de Maranathakerk, Prinses Margrietstraat 20 te Spakenburg. 
Deze dienst zal worden geleid door ds. Z.J.C. van Harten en is ook mee te 
beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Wij stellen het erg op prijs als u de dankdienst met ons meebeleeft in de kerk.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats  
De Akker, De Akkerweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dankdienst is er gelegenheid tot condoleren van 9.15 tot 
9.45 uur.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in bovengenoemde kerk.


