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Psalm 121: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEERE die hemel en aarde gemaakt heeft.

In liefde hebben wij afscheid genomen van mijn man,
onze vader, groot- en overgrootvader

Peter Huijgen
Wij zijn dankbaar dat hij zo lang bij ons was.

* 18 september 1928                        † 20 september 2025

 

	 Tiny Huijgen - Malenstein
	 Tonnie en Wim
		  Anouk en Menno, Merijn, Tessa en Jonathan
		  Martine en Jaap, Ilse en Jordy, Tim
		  Lars en Stacey, Wess, Jaxx
	 Harry en Joke
		  Kirsten en Bob, Rens, Saar
		  Peter en Nicolet, Feline, Mara
		  Jos en Tiffany
	 Karel en Tieneke
		  Mark en Mandí, Noé, Ni-lou
		  Tom en Johanna, Mats, Lino, Tori
	 Henriëtte en Erik
 		  Angela en Jan, Sela, Hannah, Néomi
		  Deborah en Rutger, Seth, Loek, Reva
		  Mike en Ryan

De dankdienst, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden gehouden D.V. 
donderdag 25 september 2025 om 10:00 uur in de Christelijke Gereformeerde 
Kerk De Fontein, Bikkersweg 7 te Bunschoten. Deze dienst zal worden geleid door  
ds. P.W.J. van der Toorn en is ook mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
De teraardebestelling vindt aansluitend aan de dienst plaats op de algemene 
begraafplaats Memento Mori, Bikkersweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dankdienst is er gelegenheid de familie te condoleren van 09:15  
tot 09:45 uur.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in kerkgebouw De Fontein.

De familie zorgt zelf voor bloemen.

We hebben dieptepunten doorgemaakt
Zijn door zonneschijn gegaan, 
zijn door sneeuw gegaan
Alle kleuren van het weer
We hebben hoogtepunten meegemaakt
Elke hoek van de hemel
Nog steeds houden we elkaar vast

Je hebt al mijn liefde
Of het nu regent of giet
Ik ben helemaal van jou
Je hebt al mijn liefde
Of het nu regent, het blijft
Je hebt al mijn liefde
Tot ik sterf

Laat me je vasthouden als je huilt
Wees mijn één, twee, drie, voor altijd
Want je hebt al mijn liefde
La, la, la, la, la, le
Je hebt al mijn liefde
Oh, voor nu en altijd
Tot het einde van mijn dagen
Je hebt al mijn liefde
Je hebt al mijn liefde 		

Nederlandse vertaling van: 
You got all my love - Coldplay

16 juni 1949 Trijntje Malenstein
“De liefde van mijn leven”

Correspondentieadres: Mozartdreef 2, 3845 BK Harderwijk


