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Bij het binnendragen luisteren we naar orgelspel: “Geest van hierboven”

Stil gebed
Bemoediging en Groet

De Paaskaars wordt aangestoken door Mathé

Nadat de Paaskaars is aangestoken
wordt de gedenksteen in de schaal gelegd door Kaj

Zingen: “Een toekomst vol van hoop” (van Sela)

 In de nacht van strijd en zorgen 
 kijken wij naar U omhoog,
 biddend om een nieuwe morgen, 
 om een toekomst vol van hoop.  
 
 Ook al zijn er duizend vragen,    
 al begrijpen wij U niet,             
 U blijft ons met liefde dragen, 
 U die alles overziet.   

 Refrein:
 U geeft een toekomst vol van hoop; 
 dat heeft U aan ons beloofd.                       
 Niemand anders, U alleen, 
 leidt ons door dit leven heen. 

 U heeft ons geluk voor ogen. 
 Jezus heeft het ons gebracht. 
 Mens, als wij, voor ons gebroken
 in de allerzwartste nacht. (Refrein)

 U bent God, de Allerhoogste,
 God van onbegrensde macht.
 Wij geloven en wij hopen
 op het einde van de nacht. (Refrein)



Persoonlijk woord van afscheid, door Hilgonde en Angela

Zingen: Gezang 477: 1

 Geest van hierboven, leer ons geloven,
 hopen, liefhebben door uw kracht!
 Hemelse Vrede, deel U nu mede
 aan een wereld die U verwacht!
 Wij mogen zingen van grote dingen,
 als wij ontvangen al ons verlangen,
 met Christus opgestaan. Halleluja!
 Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
 als wij herboren Hem toebehoren,
 die ons is voorgegaan. Halleluja!

Gebed

De Schriftlezing komt uit Psalm 121 en 2 Korinthiërs 12: 9
en wordt gelezen door Ise

Psalm 121

1. Een bedevaartslied.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
2. Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
3. Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.
4. Zie, de Bewaarder van Israël
sluimert noch slaapt.
5. De Here is uw Bewaarder,
de Here is uw schaduw aan uw rechterhand.
6. De zon zal u des daags niet steken,
noch de maan des nachts.
7. De Here zal u bewaren voor alle kwaad,
Hij zal uw ziel bewaren.
8. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.



2 Korinthiërs 12: 9

9. En Hij heeft tot mij gezegd: 
Mijn genade is u genoeg, 
want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.
Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, 
opdat de kracht van Christus over mij kome.

Zingen: Opwekking 428

   Genade, zo oneindig groot.
   Dat ik, die ‘t niet verdien
   het leven vond, want ik was dood
   en blind, maar nu kan ‘k zien.

 Genade die mij heeft geleerd
   te vrezen voor het kwaad.
   Maar ook als ik mij tot Hem keer -
   dat God mij nooit verlaat.

   Want Jezus droeg mijn zondelast
   en tranen aan het kruis.
   Hij houdt mij door genade vast
   en brengt mij veilig thuis.

   Als ik daar in zijn heerlijkheid
   mag stralen als de zon,
   dan prijs ik Hem in eeuwigheid
   dat ik genade vond.
 Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
   dat ik genade vond.

Overdenking met als thema: “Door genade word je behouden.”



Zingen: Opwekking 818

 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
 Eenmaal heelt U iedere wond,
 heel de oude wereld verdwijnt;
 de pijn voorbij.

 Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
 Eenmaal zal het duidelijk zijn,
 alle zorg en wanhoop verdwijnt;
 de angst voorbij.

 Refrein:
 Op die dag, in de hemel,
 wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
 dan zijn wij bij Jezus
 en klinkt het overwinningslied.

 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
 kan genade heerlijker zijn?
 En U maakt ons anders en nieuw,
 op die dag.

 Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
 Eenmaal is het vechten voorbij,
 dan zien we uw macht en uw pracht,
 op die dag. (Refrein 2x)

 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
 kan genade heerlijker zijn?
 En U maakt ons anders en nieuw.
 Ja, U maakt ons anders en nieuw.
 U maakt ons anders en nieuw
 op die dag. (Refrein)

 En klinkt het overwinningslied.

Dankgebed



Zingen: Gezang 293: 1, 2 en 4

 Wat de toekomst brengen moge,
  mij geleidt des Heren hand;
  moedig sla ik dus de ogen
  naar het onbekende land.
  Leer mij volgen zonder vragen;
  Vader, wat Gij doet is goed!
  Leer mij slechts het heden dragen
  met een rustig, kalme moed!

 Heer, ik wil uw liefde loven,
   al begrijpt mijn ziel U niet.
   Zalig hij, die durft geloven,
   ook wanneer het oog niet ziet.
   Schijnen mij uw wegen duister,
   zie, ik vraag U niet: waarom?
   Eenmaal zie ik al uw luister,
   als ik in uw hemel kom!

 Waar de weg mij brengen moge,
   aan des Vaders trouwe hand,
   loop ik met gesloten ogen
   naar het onbekende land.

Zegen



.

Tijdens het uitdragen zingen: Evangelische liedbundel 413

 Lichtstad met uw paar’len poorten, 
 wond’re stad, zo hoog gebouwd, 
 nimmer heeft men op deze aarde 
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
 Refrein: 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
 luist’ren naar zijn liefdesstem, 
 daar geen rouw meer en geen tranen 
 in het nieuw Jeruzalem. 

 Heilig oord vol licht en glorie, 
 waar de boom des levens bloeit 
 en de stroom van levend water 
 door de gouden Godsstad vloeit. (Refrein)

 Schoon tehuis voor moede pelgrims,
 komend uit de zandwoestijn,
 waar zij rusten van hun werken
 bij de springende fontein. (Refrein)

 Wat een vreugde zal dat wezen, 
 straks vereend te zijn met Hem 
 in de stad met paar’len poorten 
 in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)


