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Mijn genade is genoeg voor u,
want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

God verzekert ons: Zijn genade is genoeg voor ons.
n.a.v. 2 Korintiërs 12: 9

Na een periode van verwarring en geleidelijk loslaten, heeft God hem 
thuisgehaald. Zijn aardse strijd is gestreden, zijn rust is gekomen.
In liefde en dankbaarheid nemen wij afscheid van mijn lieve man,

onze vader en opa en mijn overgrootvader

Marty van de Pol
* Nijkerk, 15 september 1943                              † Bunschoten, 9 augustus 2025

Wij zijn dankbaar voor het leven dat hij met ons deelde, voor zijn 
zorgzaamheid, zijn geloof, zijn kracht en liefde.

Janny van de Pol - Veldhuizen

 Judith & Marius
  Daniëlle
  Maikel & Rosita, Lex
  Anne

 Gwendy & Melis
  Jeanine
  Jan
  Carlijn
  Judith

 Hilgonde & Steven
  Evi (in liefdevolle herinnering)
  Kira
  Kaj
  

 Angela & Edgar
  Jada
  Ise
  Mathé

Voor Anker 25
3752 BT Spakenburg

Marty is thuis opgebaard. Deze dagen brengen wij in familiekring door.

De dankdienst voor zijn leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal 
worden gehouden D.V. donderdag 14 augustus om 10.30 uur in de Advent-
kerk, Heemstedesingel 1 te Spakenburg. Deze dienst zal worden geleid door 
ds. G. Doorn en is ook mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats De 
Akker, De Akkerweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 9.45 tot 10.15 uur.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in de Adventkerk.

In plaats van bloemen, graag een donatie aan Metakids

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers en vrijwilligers van
Zorg- en Wooncentrum De Haven, en in het bijzonder van afdeling Burgwal,

voor de liefdevolle verzorging en fijne begeleiding die Marty van hen mocht ontvangen.

17 oktober 1968


