
Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God,
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.

Liturgie

voor de dankdienst 
voor het leven van

Henk
Hendrik Jan van 't Ende

25 januari 1955 - 18 juli 2025



op donderdag 24 juli 2025 om 10.30 uur 
in de Maranathakerk te Bunschoten-Spakenburg.

Voorganger: ds. Gertjan van Harten
Pianist: Reinier Koelewijn 



Tijdens het binnendragen luisteren we naar: 
Opwekking 640 (“Ik hef mijn ogen op naar de bergen”)

Welkom

Zingen: Opwekking 42

 ‘k Stel mijn vertrouwen
    op de Heer, mijn God.
    Want in Zijn Hand
    ligt heel mijn levenslot.
    Hem heb ik lief,
    Zijn vrede woont in mij,
    ‘k Zie naar Hem op
    en ‘k weet:
    Hij is mij steeds nabij.

Gebed

Zingen: “Jezus is de goede herder”

 Refrein:
 Jezus is de goede herder,
 Jezus Hij is overal,
 Jezus is de goede herder,
 brengt mij veilig naar de stal.

 Als je ‘s avonds niet kunt slapen,
 als je bang in ‘t donker bent,
 denk dan eens al die schapen
 die de Heer bij name kent. (Refrein)

 En wanneer je soms alleen bent
 en je hart is vol verdriet,
 denk dan aan de goede herder
 Hij vergeet Zijn schaapjes niet. (Refrein)



Lezen: Psalm 121 door Hagar

1 Een pelgrimslied.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Van waar komt mijn hulp?
2 Mijn hulp komt van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
Hij zal niet sluimeren, je wachter.
4 Nee, Hij sluimert niet,
Hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
5 De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven,
8 de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Zingen: Opwekking 640

 Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
 waar komt mijn hulp vandaan?
 Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
 die mij bij zal staan.

 Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt.
 U zult voorkomen dat ik wankel of val.
 U bent mijn beschermer die over mij waakt,
 die niet sluimeren of slapen zal.

 Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?
 U bent mijn schaduw, U bent er altijd.
 Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan,
 U beschermt mij tot in eeuwigheid.
 Mijn hulp is van U, Heer!



Overdenking

Zingen: Opwekking 123

 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
 Er is geen schaduw van omkeer bij U.
 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
 die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
  
 Refrein:
 Groot is uw trouw, o Heer, Groot is uw trouw, o Heer,
 iedere morgen aan mij weer betoond.
 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
 Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (Refrein)

Bijdrage kinderen

We luisteren naar: “Dwars door alle tranen heen”
Ondertussen kijken we naar beelden uit het leven van Henk

Gebed

Zingen: Gezang 293 (Liedboek)

  Wat de toekomst brengen moge,
  mij geleidt des Heren hand;
  moedig sla ik dus de ogen
  naar het onbekende land.
  Leer mij volgen zonder vragen;
  Vader, wat Gij doet is goed!
  Leer mij slechts het heden dragen
  met een rustig, kalme moed!



   Heer, ik wil uw liefde loven,
   al begrijpt mijn ziel U niet.
   Zalig hij, die durft geloven,
   ook wanneer het oog niet ziet.
   Schijnen mij uw wegen duister,
   zie, ik vraag U niet: waarom?
   Eenmaal zie ik al uw luister,
   als ik in uw hemel kom!

   Laat mij niet mijn lot beslissen:
   zo ik mocht ik durfde niet.
   Ach, hoe zou ik mij vergissen,
   als Gij mij de keuze liet!
   Wil mij als een kind behand’len,
   dat alleen de weg niet vindt:
   neem mijn hand in uwe handen
   en geleid mij als een kind.

   Waar de weg mij brengen moge,
   aan des Vaders trouwe hand,
   loop ik met gesloten ogen
   naar het onbekende land.

Zegen

Tijdens het uitdragen luisteren we naar: “Gebed om zegen” (Sela)

 Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
 Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
 Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
 O God, zegen mij alle dagen lang!

 Vader, maak mij tot een zegen;
 ga mij niet voorbij.
 Regen op mij met uw Geest, Heer,
 Jezus, kom tot mij
 als de Bron van leven,
 die ontspringt, diep in mij.
 Breng een stroom van zegen,
 waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.



 Zegen ons waar we in geloof voor leven.
 Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
 Zegen om de ander tot zegen te zijn.
 O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

 Vader, maak ons tot een zegen;
 hier in de woestijn.
 Wachtend op uw milde regen,
 om zelf een bron te zijn.
 Met een hart vol vrede,
 zijn wij zegenend nabij.
 Van uw liefde delend,
 waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.



..


