
Henk
25 januari 1955 - 18 juli 2025

Ik stel mijn vertrouwen op de Heer
mijn God, want in Zijn hand ligt 

heel mijn levenslot. 



In vol vertrouwen op God is onze ontzettend geliefde, zorgzame
kanjer overleden. Wij zullen hem erg missen om wie hij was en
om zijn kenmerkende droge humor. Dankbaar voor alles wat hij
voor ons heeft betekend, nemen wij afscheid.

Op donderdag 24 juli komen wij samen om God te danken voor
zijn leven. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd. Deze
dankdienst vindt plaats om 10.30 uur in de Maranathakerk,
Prinses Margrietstraat 20 te Bunschoten-Spakenburg. Deze
dienst wordt geleid door ds. Z.J.C. van Harten en is ook live mee
te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl

Na de dienst vindt de begrafenis plaats op de algemene
begraafplaats De Akker, De Akkerweg 3 te Bunschoten-
Spakenburg. Na de begrafenis ontmoeten wij je graag in de
Maranathakerk.

Voorafgaand aan de dienst is er van 9.30 tot 10.15 uur
gelegenheid tot condoleren.

Henk
Hendrik Jan van 't Ende

Jenny
Ilse en Jan
Noa, Jinthe
Hagar en Erik
Nathan
Jan en Sanne
Ezrah, Eliviah, Xarah
Lisanne en Peter
Evlin, Jaimelie

Correspondentieadres: 
Nicolaas Beetstraat 23, 3751 GD Bunschoten-Spakenburg

Henk is thuis. Bezoek graag op afspraak.
Voor bloemen tijdens de begrafenis wordt gezorgd.


