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Wij zijn heel verdrietig omdat wij afscheid hebben moeten nemen van mijn 
lieve man en onze trotse papai en onze geliefde zoon, schoonzoon, broer, 
zwager en oom

Bardo Wesselius
* 29 januari 1979        † 4 juli 2025

  Astrid
  Rafael, Miguel

  Ton en Marjelle Wesselius - Kroon

  Ingrid Malestein - Jonker
  
  Broers, zus, zwagers, schoonzussen,
  neefjes en nichtjes

Beethovenlaan 23
3752 WB Bunschoten

Bardo is deze dagen bij ons thuis.

De afscheidsbijeenkomst, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden 
gehouden op vrijdag 11 juli 2025 om 10.30 uur op buitenlocatie De Steiger 
van De Schaapskooi, Dr. Albert Schweitzerweg 1 in Baarn. Deze bijeenkomst 
is ook mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis, in besloten kring, plaatsvinden op de 
algemene begraafplaats De Akker in Bunschoten.

Voorafgaand aan de bijeenkomst is er van 9.15 tot 10.15 uur gelegenheid tot 
condoleren in De Vijverzaal van De Schaapskooi.

Kom zoals je bent, Bardo hield van kleur.

De wind fluistert zijn naam,
door de bomen, zachtjes.
De sloot draagt zijn lach,
langs het water zachtjes.

De hengel in de hand,
een glimlach op zijn gezicht.

De vis zwemt vrij en blij,
in zijn herinnering, altijd.

Een visser, een natuurliefhebber,
voor altijd in ons hart.
Zijn geest zweeft vrij,

bij God een nieuwe start.

God draagt zijn geest,
de vogels zingen Zijn lied.
Het water stroomt verder,

maar zijn herinnering, die verdwijnt niet.

“Liefde houdt niet op waar het leven eindigt.”


