
“Geslachten gaan, geslachten komen: wij zijn in Uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond van Uw beloften en van Uw verbond.”
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Voorafgaand aan de dienst speelt kleindochter Trienke Hartog diverse 
liederen op het orgel: 
Psalm 90, ‘Er ruist langs de wolken’, ‘Stil maar, wacht maar’, 
‘Grote God wij loven U’, ‘Dank sei dir Herr’ en ‘Panis Angelicus’

Tijdens het binnendragen zingen we: Gezang 429 (Liedboek voor de kerken)

 Wie maar de goede God laat zorgen
 en op Hem hoopt in ‘t bangst gevaar,
 is bij Hem veilig en geborgen,
 die redt Hij godlijk, wonderbaar:
 wie op de hoge God vertrouwt,
 heeft zeker op geen zand gebouwd.

 Blijf dan eerbiedig God verbeiden
 en zwijg de Heer ootmoedig stil;
 Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
 ‘t is goed en heilig wat Hij wil.
 God die ons uitverkoren heeft,
 kent alle zorg die in ons leeft.

 Treed vrolijk voort op ‘s Heren wegen,
 neemt zijn gebod getrouw in acht.
 ‘t Wordt eind’lijk alles u ten zegen,
 wanneer gij daarop biddend wacht.
 En wie gelovig op Hem ziet,
 weet zeker, Hij verlaat ons niet.

Welkom

Zingen: Psalm 42: 5

 Maar de HEER zal uitkomst geven,
 die bij dag zijn gunst gebiedt.
 Dit vertrouwen doet mij leven,
 dat vermeld ik in mijn lied.
 Daarom zing ik zelfs bij nacht,
 want bij Hem verstilt mijn klacht.
 ‘k Zal de God mijns levens prijzen,
 biddend Hem mijn dank bewijzen.



Gebed door ds. Clement

Zingen: Gezang 22: 2, 4 en 6

 Groot is ‘t heil dat Jezus geeft.
	 ‘k	Zal	als	Hij,	onsterflijk	wezen,
 zijn, waar Hij, mijn Heiland, leeft.
 Waarom zou ik dan nog vrezen?
 ‘t Heerlijk Hoofd is opgewekt,
 dat zijn leden tot zich trekt.

	 Als	een	mens	die	sterflijk	is,
 zal ‘k tot stof eens wederkeren.
 Maar door zijn verrijzenis
 sta ik op naar ‘t woord des Heren.
 In het rijk der heerlijkheid
 blijft een woning mij bereid.

 Wat hier ziek is, zucht of kwijnt,
 zal daar fris en bloeiend wezen.
 Wat als aards in ‘t graf verdwijnt,
 is daar hemels weer herrezen.
	 Zinkt	het	sterflijk	stofkleed	neer,
 levend schenkt de Geest het weer.

In memoriam door Jan

Luisterlied: ‘Hoe groot zijt Gij’ door Ellis, Jeannet en Bart

Schriftlezing door Ankie: Psalm 8 (Bijbel in Gewone taal)

1 Een lied van David. Voor de zangleider. Op de wijs van het lied ‘De 
vrouw uit de stad Gat’.

De Heer is machtig
2 Heer, onze Heer,
groot is uw macht,
overal op aarde!



In de hemel klinkt een lied over uw macht.
3 Zelfs kleine kinderen zingen over u.
Uw macht is zo groot
dat u al uw vijanden verslaat.

4 Ik kijk naar de hemel
die u hebt gemaakt.
Ik kijk naar de maan en de sterren
die u daar een plaats hebt gegeven.
5 En ik denk:
Een mens is niet belangrijk,
en toch denkt u aan hem.
Een mens is maar klein,
en toch vergeet u hem niet.

6 U hebt de mensen veel macht gegeven,
ze zijn bijna zo machtig als goden!
7 Ze mogen heersen over alles op aarde.
U hebt hun alles gegeven:
8 De schapen en de koeien,
alle dieren op het land.
9 Ook de vogels in de lucht
en de vissen in de zee,
alle dieren in het water.

10 Heer, onze Heer,
groot is uw macht,
overal op aarde!

Zingen: Psalm 71: 1, 8 en 9

 Bij U, o HEER, berg ik mijn leven.
 Beschaam in mijn verdriet
 mijn vast vertrouwen niet,
 want U alleen kunt uitkomst geven.
 Kom mij door recht bevrijden,
 verhoor mij in mijn lijden.



 Ik hoop op U en zal U loven,
 uw recht van dag tot dag
 vermelden met ontzag.
 Uw heil gaat elk begrip te boven.
 Ik kan die grote schatten
 niet tellen of bevatten.

 Uw grote daden zal ik prijzen.
 HEER, uw gerechtigheid
 verkondig ik altijd.
 U wilde mij steeds onderwijzen.
 Van jongsaf mocht ik leren
 uw wonderen te eren.

Overdenking door kleinzoon Ludo Hartog

Zingen: Psalm 27: 1 en 7

 God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen?
 Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood,
 mijn vaste burcht, ik hoef niet bang te wezen.
 Hij is ‘t die mij beveiligt voor de dood.
 Toen bozen mij belaagden in hun haat,
 bijna verslonden met hun leugenmond,
 was God het zelf die mij terzijde stond.
 Zij struikelden en vielen metterdaad.

 Zo ik niet had geloofd dat in dit leven
 mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
 mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven?
 Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
 Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer;
 in zwakheid wordt des HEREN kracht volbracht.
 Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht.
 Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER!



Gedicht voorgedragen door Renée, door vader zelf uitgezocht

 Is dit het einde dan: een graf
 gedempt gesproken woorden.
 Verdriet, een traan en orgelspel
 weemoedige akkoorden?

 Is dit het einde van wat eens was
 een krachtig bruisend leven?
 Nee! Goddank, nee! 
 Gods kinderen wordt een nieuw begin gegeven!

 Na ’t aardse afscheid zal gewis
 een hemels welkom wachten.
 En zon en licht volgt altijd weer
 op aardse donk’re nachten

 Het afgebroken aards bestaan
 wordt nieuwe vorm gegeven.
 Gods adem geeft weer nieuwe kracht
 aan ’t levenloze leven.

 Dood is niet dood - al ziet ons oog
 een kist in ’t graf verzinken.
 Het leven wordt omhoog gevoerd
 als de bazuinen klinken.

Zingen: Lied 300: 1, 4 en 6

 Eens, als de bazuinen klinken,
 uit de hoogte, links en rechts,
 duizend stemmen ons omringen,
 ja en amen wordt gezegd,
 rest er niets meer dan te zingen,
 Heer, dan is uw pleit beslecht.

 Als de graven openbreken
 en de mensenstroom vangt aan
 om de loftrompet te steken
 en uw hofstad in te gaan:
 Heer, laat ons dan niet ontbreken,
 want de traagheid grijpt ons aan.
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 Van die dag kan niemand weten,
 maar het woord drijft aan tot spoed,
 zouden wij niet haastig eten,
 gaandeweg Hem tegemoet,
 Jezus Christus, gist’ren, heden,
 komt voor eens en komt voor goed!

Dankwoord door Margré

Luisterlied: ‘Toon Mijn liefde’ (Opwekking 705)

Dankgebed door ds. Clement

Zingen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

 Ga met God en Hij zal met je zijn,
 jou nabij op al je wegen
 met zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

 Ga met God en Hij zal met je zijn:
 bij gevaar, in bange tijden,
 over jou zijn vleugels spreiden.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

 Ga met God en Hij zal met je zijn:
 in zijn liefde je bewaren,
 in de dood je leven sparen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.
 
 Ga met God en Hij zal met je zijn
 tot wij weer elkaar ontmoeten,
 in zijn naam elkaar begroeten.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Tijdens het uitdragen luisteren we naar orgelspel over: 
‘Lichtstad met Uw paarlen poorten’ en ‘U zij de glorie’


