
Sijtje Kok - Duijst
1934  -  2025



Veilig in Jezus’ armen.

Moegestreden en verlangend naar het einde is van ons heengegaan onze 
lieve, zorgzame moeder en oma

Sijtje Kok - Duijst
Sinds 16 december 2013 weduwe van Hendrikus Kok

* 3 juli 1934                   † 31 mei 2025

	 Janny en Wout
		  Klaas-René en Sarina
			   Jasmine
		  Susanne en Jaap-Jan
			   Jesse, Maikel, Quinn
		  Hillegonde en Paul
			   Bob, Valerie

	 Wim en Janny
		  Henrik en Emmely
			   Siem, Mees, Vince
		  Annemaret en Jan
			   Fem, Jip
		  Jos en Gerina
			   Jade, Roan
		  Sylvester en Britt

	 Francisca en Jan
		  Justin en Hester
			   Viënna, Indy
		  Danny en Nicole

	 Helma en Theo
		  Lianne en Eric
			   Bas, Jort
		  Niek (in liefdevolle herinnering)
		  William en Alouchca
			   Vayèn, Yaël

	 Kees en Hester
		  Dennis en Tamara
		  Simone

Onze moeder en oma is opgebaard bij Janny en Wout, Talmastraat 12, 3752 BG 
in Spakenburg (en is tevens het correspondentieadres). Daar is gelegenheid voor 
bezoek op dinsdag 3 juni van 19.00 tot 20.30 uur.

De dankdienst voor haar leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal 
worden gehouden D.V. donderdag 5 juni 2025 om 10.00 uur in de Noorderkerk, 
Kerkstraat 20 in Spakenburg. Deze dienst zal worden geleid door de heer  
P.M. van der Horst en is ook mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats De 
Akker, De Akkerweg 3 in Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 9.15 tot 9.45 uur.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in de Noorderkerk.

Wij zijn de medewerkers van Zorg- en Wooncentrum De Haven, en in  
het bijzonder van afdeling Burgwal, zeer dankbaar voor de liefdevolle  

verzorging die onze moeder en oma heeft mogen ontvangen.

Langzaam ben je van ons weggegleden
elke dag een beetje meer.

Telkens werd je weer iets ontnomen,
de sterke moeder van vroeger was je niet meer.

Wij zagen heel goed je stille verdriet,
maar helpen konden wij je niet.
Het is een gemis, een stille pijn,

dat je nooit meer bij ons zult zijn.


