
Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten,
hoe rijk dat ik ben. ‘k heb alles verloren,

maar Jezus verkoren, Wiens eigen ik ben.
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voor de dankdienst 
voor het leven van
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* 18 februari 1941                                        † 5 mei 2025

op vrijdag 9 mei 2025 om 13.30 uur
in de Zuiderkerk te Bunschoten.
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Geesje Prins - Hopman wordt binnengedragen onder het orgelspel 
van het lied: “Veilig in Jezus’ armen” (Evangelische Liedbundel 191)

Groet en Inleidend Woord

Margreet steekt in liefdevolle herinnering aan Jaap, Erna en Jacqueline 
3 kaarsen aan

Wij luisteren naar de “Familieboom”

Gebed

We zingen: “Grijp toch de kansen” (Evangelische Liedbundel 396)

 Grijp toch de kansen, door God u gegeven.
 Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.
 Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?
 D’arbeid der liefde, gedaan om u heen.

 Refrein:
 Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. 
 Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan.
 Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,
 dat houdt zijn waarde en’ zal blijven bestaan.

 Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen;
 Help hen, die vielen, breng troost in hun smart.
 O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen. 
 Wijs op de Heiland, die rust geeft voor ’t hart. (Refrein)

 Weet, al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,
 ’t wordt door Hem zelven geschat naar zijn waard’,
 en eens daarboven, daar vinden we weder,
 vruchten van ’t zaad, dat wij strooiden op aard. (Refrein)



Herinneringen aan oma door Quérine en Cedric

We luisteren naar het Gereformeerde Kerkkoor dat zingt:
“Genade zo groot” en “Groot is uw trouw”

Schriftlezing: Psalm 84 (NBG) en Habakuk 3

Psalm 84 (NBG)
12 Want de Here God is een zon en schild,
de Here geeft genade en ere;
het goede onthoudt Hij niet aan hen
die onberispelijk wandelen.
13 Here der heerscharen,
welzalig de mens die op U vertrouwt.

Habakuk 3
17 Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining –
18 toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor de God die mij redt.
19 God, de HEER, is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten snel als hinden,
Hij laat mij over toppen van bergen gaan.

Overdenking

We zingen: “Daar ruist langs de wolken” (Evangelische Liedbundel 381)

  Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,
  die hemel en aarde verenigt te zaam,
  Geen naam is er zoeter en beter voor ‘t hart,
  Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
  Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
  Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!



 Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof,
 en d’engelen zingen voortdurend zijn lof.
 O mochten w’om Jezus verheerlijkt eens staan, 
 dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
 Jezus, Jezus, uw Naam zij d’eer,
 want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Gedicht door Hanneke

Gedenksteen wordt in de schaal gelegd

We zingen: “Een toekomst vol van hoop”

 In de nacht van strijd en zorgen 
 kijken wij naar U omhoog,
 biddend om een nieuwe morgen, 
 om een toekomst vol van hoop.  
 
 Ook al zijn er duizend vragen,    
 al begrijpen wij U niet,             
 U blijft ons met liefde dragen, 
 U die alles overziet.   
 
 Refrein:
 U geeft een toekomst vol van hoop; 
 dat heeft U aan ons beloofd.                       
 Niemand anders, U alleen, 
 leidt ons door dit leven heen. 

 U heeft ons geluk voor ogen. 
 Jezus heeft het ons gebracht. 
 Mens, als wij, voor ons gebroken
 in de allerzwartste nacht. (Refrein)
    
 U bent God, de Allerhoogste,
 God van onbegrensde macht.
 Wij geloven en wij hopen
 op het einde van de nacht. (Refrein)

Dankgebed



We zingen: Psalm 84: 1

	 Hoe	lieflijk,	hoe	goed	is	mij,	Heer,
 het huis waar Gij uw naam en eer
 hebt laten wonen bij de mensen.
 Hoe brand ik van verlangen om
 te komen in uw heiligdom.
 Wat zou mijn hart nog liever wensen
 dan dat het juichend U ontmoet
 die leven zijt en leven doet.

Zegen

Bij het uitgeleide van Geesje Prins - Hopman zingen we: 
“Lichtstad met uw paarlen poorten” (Evangelische Liedbundel 413)

 Lichtstad met uw paarlen poorten, 
 wond’re stad, zo hoog gebouwd, 
 nimmer heeft men op deze aarde 
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
 Refrein: 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
 luist’ren naar zijn liefdesstem, 
 daar geen rouw meer en geen tranen 
 in het nieuw Jeruzalem. 

 Heilig oord vol licht en glorie, 
 waar de boom des levens bloeit 
 en de stroom van levend water 
 door de gouden Godsstad vloeit. (Refrein)

 Schoon tehuis voor moede pelgrims,
 komend uit de zandwoestijn,
 waar zij rusten van hun werken
 bij de springende fontein. (Refrein)

 Wat een vreugde zal dat wezen, 
 straks vereend te zijn met Hem 
 in de stad met paarlen poorten 
 in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)
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De familieboom

Als takken in de wind
waaien we nu samen

De storm waardoor we kwamen,
die maakte ons zo sterk

We zijn hier bij elkaar
en houden vast aan elkander

We laten nu een ander 
los, maar toch nooit gaan

We zeggen nu vaarwel
tegen één van ons zelf

We zijn wel eenzaam, maar toch nooit alleen
Terwijl bladeren vallen en de tranen stromen 

De takken worden sterker ieder jaar
De familieboom groeit verder elk jaar

Van een vader tot z’n zoon, moeder naar dochter
Het bloed in onze aderen stroomt door de takken heen
De aarde gaf ons licht, waarnaar we eens terug gaan

Maar het licht zal blijven branden voor degeen die ik zo mis

We zeggen nu vaarwel
Tegen één van ons zelf

We zijn wel eenzaam, maar toch nooit alleen
Terwijl bladeren vallen en de tranen stromen 

De takken worden sterker ieder jaar
De familieboom groeit verder elk jaar

De wind die blaast ons echt nooit uit elkaar.
De familie boom groeit verder elk jaar


