
Het geknakte riet zal  
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Jesaja 42: 3
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Tijdens het binnendragen van Alie luisteren we naar orgelspel over:
‘Groot is Uw trouw, o Heer’

 Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
 Er is geen schaduw van omkeer bij U.
 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
 die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

 Refrein:
 Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer,
 iedere morgen aan mij weer betoond.
 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
 Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
 en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
 Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Woord van welkom 

Votum

Zingen: Psalm 42: 1 en 5

 ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
 schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
 van de frisse waterstromen,
 dan mijn ziel verlangt naar God.
 Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
 God des levens, ach, wanneer
 zal ik naad’ren voor Uw ogen,
 in Uw huis Uw naam verhogen?

 



 Maar de HEER’ zal uitkomst geven
   Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
   ‘k Zal in dit vertrouwen leven
   en dat melden in mijn lied;
   ‘k zal Zijn lof zelfs in den nacht
   zingen, daar ik Hem verwacht,
   en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
   tot den God mijns levens heffen.

Gebed

Zingen: ´Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen´

 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
 Verlos mij van mijn bange pijn!
 Zie, heel mijn hart staat voor u open
 en wil, o Heer, uw tempel zijn.
 O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
 verkwik mij met uw heil’ge gloed.
 Kom met uw zachte glans doordringen,
 o zon van liefde, mijn gemoed!

 Vervul, o Heiland, het verlangen,
 waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
 Ik wil in ootmoed U ontvangen,
 mijn ziel en zinnen zijn bereid.
 Blijf in uw liefde mij bewaren,
 waar om mij heen de wereld woedt.
 O, mocht ik uwe troost ervaren:
 doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Schriftlezing: Jesaja 42: 1-9

1 Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun,
Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft;
Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd.
Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan.



2 Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen,
Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen.
3 Het geknakte riet zal Hij niet verbreken,
de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen;
naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan.
4 Hij zal niet uitdoven,
Hij zal niet geknakt worden,
totdat Hij het recht op aarde zal hebben gevestigd.
De kustlanden zullen uitzien naar Zijn onderricht.
5 Zo zegt God, de HEERE,
Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen,
Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit,
Die de adem geeft aan het volk dat daarop is,
en de geest aan hen die daarop wandelen:
6 Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid,
Ik zal U bij Uw hand grijpen,
Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen
tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken,
7 om blinde ogen te openen,
om gevangenen uit de kerker te leiden,
uit de gevangenis wie in duisternis zitten.
8 Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam;
Mijn eer zal Ik aan geen ander geven,
evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden.
9 De voorgaande dingen – zie, ze zijn gekomen!
Nieuwe dingen verkondig Ik;
voordat ze ontkiemen,
doe Ik ze u horen.

Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3, 4 en 11

 God heb ik lief, want die getrouwe HEER’
 Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
 Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;
 Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

 Ik lag gekneld in banden van den dood,
   daar d’ angst der hel mij allen troost deed missen;
   ik was benauwd, omringd door droefenissen,
   maar riep den HEER’ dus aan in al mijn nood:



 “Och HEER’, och wierd mijn ziel door U gered!”
   Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig.
   De HEER’ is groot, genadig en rechtvaardig,
   en onze God ontfermt zich op ‘t gebed.

 D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan.
   ‘k Was uitgeteerd maar Hij zag op mij neder.
   Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder:
   gij zijt verlost; God heeft u welgedaan!

 Ik zal met vreugd in ‘t huis des HEEREN gaan,
   om daar met lof Uw groten naam te danken.
   Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
   elk heff’ met mij den lof des HEEREN aan!

Overdenking over Jesaja 42: 3

Het geknakte riet zal Hij niet verbreken,
de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen;
naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan.

Zingen: Psalm 73: 12 en 13

 ‘k Zal dan gedurig bij U zijn
   in al mijn noden, angst en pijn,
   U al mijn liefde waardig schatten,
   wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten!
   Gij zult mij leiden door Uw raad,
   o God, mijn heil, mijn Toeverlaat,
   en mij, hiertoe door U bereid,
   opnemen in Uw heerlijkheid.

   Wien heb ik nevens U omhoog,
   wat zou mijn hart, wat zou mijn oog
   op aarde nevens U toch lusten?
   Niets is er, waar ik in kan rusten.
   Bezwijkt dan ooit, in bittre smart
   of bangen nood, mijn vlees en hart,
   zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
   mijn rots, deel, mijn eeuwig goed.



.

Dankgebed

Zingen: Psalm 56: 5 en 6

 Ik roem in God, ik prijs ‘t onfeilbaar woord;
   ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.
   ‘k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord,
   wat sterv’ling zou mij schenden?
   Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden
   mij bijstand boodt en ‘t onheil af zoudt wenden,
   tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
   door ijver aangespoord.

 Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood,
   Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot’,
   Gij zijt voor mij een schild in allen nood,
   Gij hebt mijn smart verdreven,
   Uw dierb’re gunst is m’ altoos bijgebleven.
   ‘k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven:
   zo word’ door mij Zijn Naam altoos verheven,
   zo word’ Zijn lof vergroot.

Zegenbede

Dankwoord en mededelingen door begrafenisondernemer



Tijdens het uitdragen van Alie luisteren we naar orgelspel over:

 Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
 er is een God, er is een God.
 Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart,
 er is een God die hoort.

 Ga steeds naar Hem om hulp en om raad,
 wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat.
 Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord,
 er is een God die hoort.

 God schonk zijn Zoon in Bethlehems stal,
 Heer van het al, Heer van het al.
 Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,
 heerser van ’t gans heelal.

 Want onze Schepper, koning der aard’,
 heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard.
 Ga dan naar hem, nu ’t morgenlicht gloort,
 hij is de God die hoort.

 Van oost tot west, van zuid tot noord,
 mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
 Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord,
 mensenkind, zegt het voort.

 Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen,
 maar zoek het heil bij Jezus alleen.
 Dat al uw hoop op hem is gericht,
 Jezus is ’t eeuwig licht.


