
Wees mij genadig, o God, wees mij genadig,
want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen.
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Tijdens het binnendragen van Klaas klinkt: ‘De kracht van Uw liefde’

 Heer, ik kom tot U;
 neem mijn hart, verander mij,
 als ik U ontmoet
 vind ik rust bij U.
 Want Heer, ik heb ontdekt,
 dat als ik aan uw voeten ben,
 trots en twijfel wijken
 voor de kracht van uw liefde.

 Refrein:
 Houd mij vast,
 laat uw liefde stromen.
 Houd mij vast,
 heel dichtbij uw hart.
 Ik voel uw kracht
 en stijg op als een arend;
 dan zweef ik op de wind,
 gedragen door uw Geest
 en de kracht van uw liefde.

 Heer, kom dichterbij
 dan kan ik uw schoonheid zien
 en uw liefde voelen,
 diep in mij.
 En Heer, leer mij uw wil,
 zodat ik U steeds dienen kan
 en elke dag mag leven
 door de kracht van uw liefde. (Refrein)

 Dan zweef ik op de wind,
 gedragen door uw Geest
 en de kracht van uw liefde.

Woord van welkom 

Votum



Zingen: Psalm 42: 1 en 5

  ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
 schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
 van de frisse waterstromen,
 dan mijn ziel verlangt naar God.
 Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
 God des levens, ach, wanneer
 zal ik naad’ren voor Uw ogen,
 in Uw huis Uw naam verhogen?

 Maar de HEER’ zal uitkomst geven
 Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
 ‘k Zal in dit vertrouwen leven
 en dat melden in mijn lied;
 ‘k zal Zijn lof zelfs in den nacht
 zingen, daar ik Hem verwacht,
 en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
 tot den God mijns levens heffen.

Gebed

Zingen: ‘Stil, mijn ziel, wees stil’

 Stil, mijn ziel, wees stil,
 en wees niet bang,
 voor de onzekerheid van morgen.
 God omgeeft je steeds,
 Hij is er bij,
 in je beproevingen en zorgen.

 Refrein:
 God, U bent mijn God
 en ik vertrouw op U
 en zal niet wankelen.
 Vredevorst, vernieuw, 
 een vaste geest binnen in mij,
 die rust in U alleen.



 Stil, mijn ziel, wees stil
 en dwaal niet af,
 dwars door het dal zal Hij je leiden.
 Stil, vertrouw op Hem
 en hef je schild, 
 tegen de pijlen van verleiding. (Refrein)

 Stil, mijn ziel, wees stil
 en laat nooit los,
 de waarheid die je steeds omarmd heeft.
 Wacht, wacht op de Heer;
 de zwartste nacht,
 verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. (Refrein)

 Ik rust in U alleen.
 In U alleen.

In memoriam door dochters Rosaline en Lidewij

Zingen: ‘’k Stel mijn vertrouwen’

   ‘k Stel mijn vertrouwen
   op de Heer, mijn God.
    Want in Zijn Hand
    ligt heel mijn levenslot.
    Hem heb ik lief,
    Zijn vrede woont in mij,
    ‘k Zie naar Hem op
    en ‘k weet:
    Hij is mij steeds nabij.

Schriftlezing: Psalm 57

Gebed om genade
1 Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Richt niet te gronde’; 
toen hij voor Saul vluchtte in de grot.
2 Wees mij genadig, o God, wees mij genadig,
want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen;
ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels,
totdat de rampen voorbij zijn gegaan.



.

3 Ik roep tot God, de Allerhoogste,
tot God, Die Zijn werk aan mij voltooien zal.
4 Hij zal hulp zenden uit de hemel en mij verlossen,
Hij zal te schande maken wie mij wil opslokken. Sela
God zal Zijn goedertierenheid en Zijn trouw zenden.
5 Mijn ziel verkeert te midden van leeuwen,
ik lig tussen mensen die verzengen als vuur,
mensenkinderen van wie de tanden speren en pijlen zijn,
en hun tong een scherp zwaard.
6 Verhef U boven de hemel, o God;
Uw eer zij over de hele aarde.
7 Zij hebben een net gereedgemaakt voor mijn voeten,
mijn ziel werd neergebogen;
zij hebben een kuil voor mij gegraven,
maar zij zijn er zelf middenin gevallen. Sela
8 Mijn hart is bereid, o God,
mijn hart is bereid;
ik zal zingen, ik zal psalmen zingen.
9 Ontwaak, mijn eer,
ontwaak, luit en harp;
ik zal de dageraad doen ontwaken.
10 Ik zal U loven onder de volken, Heere;
ik zal voor U psalmen zingen onder de natiën.
11 Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemel,
Uw trouw tot de wolken.
12 Verhef U boven de hemel, o God;
Uw eer zij over de hele aarde.

Zingen: Psalm 57: 1 en 7

 Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebeên;
 want mijne ziel betrouwt op U alleen.
 Mijn toevlucht is de schaduw Uwer vleug’len.
 Ik berg mij daar voor alle tegenheên,
 totdat Uw macht den vijand zal beteug’len.

 Uw goedheid, HEER’, is groot en hemelhoog,
 Uw waarheid reikt tot aan den wolkenboog.
 Verhef U dan ver boven ‘s hemels kringen:
 Uw eer versprei’ haar luister in elks oog;
 laat ieder die door heel de wereld zingen.



Overdenking over Psalm 57: 2

Wees mij genadig, o God, wees mij genadig,
want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen;
ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels,
totdat de rampen voorbij zijn gegaan.

Zingen: Psalm 86: 2 en 6

  Wie toch is als Gij, weldadig?
   Wees mij dan, o HEER’, genadig,
   want mijn roepen en geklag
   klimt tot U den gansen dag.
   Wil de ziel Uws knechts verblijden,
   ondersteun hem in zijn lijden,
   want ik hef mijn hart en oog,
   trouwe God, tot U omhoog.

  Leer mij naar Uw wil te hand’len,
   ‘k zal dan in Uw waarheid wand’len.
   Neig mijn hart, en voeg het saâm,
   tot de vrees van Uwen naam.
   HEER’, mijn God, ik zal U loven,
   heffen ‘t ganse hart naar boven,
   ‘k zal Uw naam en majesteit
   eren tot in eeuwigheid!

Dankgebed

Zingen: Psalm 91: 1

  Hij, die op Gods bescherming wacht,
   wordt door den hoogsten Koning
   beveiligd in den duist’ren nacht,
   beschaduwd in Gods woning.
   Dies noem ik God, zo goed als groot
   voor hen, die op Hem bouwen:
   Mijn burg, mijn toevlucht in den nood, 
   den God van mijn betrouwen.



Zegenbede

Dankwoord door schoondochter Joyce

Mededelingen door begrafenisondernemer

Tijdens het uitdragen van Klaas zingen we: 
‘Lichtstad met uw paar’len poorten’

 Lichtstad met uw paar’len poorten, 
 wond’re stad, zo hoog gebouwd, 
 nimmer heeft men op deze aarde 
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
 Refrein: 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
 luist’ren naar zijn liefdesstem, 
 daar geen rouw meer en geen tranen 
 in het nieuw Jeruzalem. 

 Heilig oord vol licht en glorie, 
 waar de boom des levens bloeit 
 en de stroom van levend water 
 door de gouden Godsstad vloeit. (Refrein)

 Schoon tehuis voor moede pelgrims,
 komend uit de zandwoestijn,
 waar zij rusten van hun werken
 bij de springende fontein. (Refrein)

 Wat een vreugde zal dat wezen, 
 straks vereend te zijn met Hem 
 in de stad met paar’len poorten 
 in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)


