
Moet je door het water gaan – Ik ben bij je.
Jesaja 43: 2A

Liturgie
voor de dankdienst voor het leven van

Frank Hartog
~ Frik ~

* 4 december 1947                 † 18 mei 2025

op donderdag 22 mei 2025 om 11.30 uur 
in de Maranathakerk te Spakenburg.

Voorganger: ds. Z.J.C. van Harten
M.m.v.: All Rise



Tijdens het binnendragen luisteren we naar: 
“You raise me up” (door All Rise)

De kleinkinderen steken kaarsen aan en ondertussen luisteren we naar: 
“Als alles duister is” (door All Rise)

Welkom

We zingen: “Op die dag” (samenzang met All Rise)

	 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
	 Eenmaal heelt U iedere wond,
	 heel de oude wereld verdwijnt;
	 de pijn voorbij.

	 Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
	 Eenmaal zal het duidelijk zijn,
	 alle zorg en wanhoop verdwijnt;
	 de angst voorbij.

	 Refrein:
	 Op die dag, in de hemel,
	 wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
	 dan zijn wij bij Jezus
	 en klinkt het overwinningslied.

	 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
	 kan genade heerlijker zijn?
	 En U maakt ons anders en nieuw,
	 op die dag.

	 Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
	 Eenmaal is het vechten voorbij,
	 dan zien we uw macht en uw pracht,
	 op die dag. (Refrein 2x)

	 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
	 kan genade heerlijker zijn?
	 En U maakt ons anders en nieuw.
	 Ja, U maakt ons anders en nieuw.
	 U maakt ons anders en nieuw
	 op die dag.



	 Refrein:
	 Op die dag, in de hemel,
	 wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
	 dan zijn wij bij Jezus
	 en klinkt het overwinningslied.

	 En klinkt het overwinningslied.

We zingen: “Een toekomst vol van hoop” (samenzang met All Rise)

	 In de nacht van strijd en zorgen 
	 kijken wij naar U omhoog,
	 biddend om een nieuwe morgen, 
	 om een toekomst vol van hoop.  
	
	 Ook al zijn er duizend vragen,    
	 al begrijpen wij U niet,             
	 U blijft ons met liefde dragen, 
	 U die alles overziet.   
	
	 Refrein:
	 U geeft een toekomst vol van hoop; 
	 dat heeft U aan ons beloofd.                       
	 Niemand anders, U alleen, 
	 leidt ons door dit leven heen. 

	 U heeft ons geluk voor ogen. 
	 Jezus heeft het ons gebracht. 
	 Mens, als wij, voor ons gebroken
	 in de allerzwartste nacht. (Refrein)
	    
	 U bent God, de Allerhoogste,
	 God van onbegrensde macht.
	 Wij geloven en wij hopen
	 op het einde van de nacht. (Refrein 3x)

Gebed



We zingen: “Ik val niet uit Zijn hand”

	 Refrein:
	 Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig.
	 Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
	 ik heb U nodig, Heer, de rest is overbodig.
	 De mensen hebben andere idolen
	 en wringen zich voor hen
	 in honderd bochten,
	 maar dat zal ik nooit doen
	 en zelfs hun naam niet noemen.

	 Mijn God, U vult mijn bord,
	 U vult mijn beker.
	 U hebt iets moois bedacht
	 en straks is het van mij.
	 U houdt mijn hele leven in uw handen
	 en ik kom goed terecht,
	 want dat hebt U gezegd. (Refrein)

	 De hele nacht lig ik aan God te denken.
	 Ik voel dat Hij er is,
	 zijn wijsheid geeft me rust.
	 Dan word ik blij en zeker van mijn redding.
	 Ik leef, ik leef naast God,
	 ik val niet uit zijn hand.

	 Want U zult mij niet zomaar laten sterven.
	 Ik hoef niet naar het graf,
	 want U laat mij niet los.
	 U wilt mij leren waar ik het moet zoeken.
	 Heel dicht bij U, mijn God,
	 zal ik gelukkig zijn.

Bijdrage door de kinderen Debora, Lisette en Luther,
waarna we kijken naar beelden uit het leven van Frik

We luisteren naar: “Shoulders” (for King and Country)



.

We zingen: “Onze Schuilplaats is God” (samenzang met All Rise)

	 Er is hoop die groter dan de dood is,
	 er is leven, sterker dan het sterven.
	 Er is licht dat niemand ooit kan doven,
	 er is liefde die nooit teleur zal stellen.

	 Er is vrede, ver voorbij de onrust,
	 er is blijdschap, dieper dan de tranen.
	 Er is sterkte, zelfs in onze zwakte,
	 er is trouw die ons niet zal verlaten.
	 Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig.

	 Dus richten wij onze harten naar boven,
	 vertrouwen wij op de God die wij loven.
	 Niemand die ons uit uw handen kan roven,
	 een Machtige Rots, onze Schuilplaats is God.

	 Er is troost die sterker dan de pijn is,
	 er is vreugde, groter dan ons lijden.
	 Er is antwoord, midden in de twijfel,
	 overwinning, dwars door al ons strijden.
	 Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig.

	 Refrein:
	 Dus richten wij onze harten naar boven,
	 vertrouwen wij op de God die wij loven.
	 Niemand die ons uit uw handen kan roven,
	 een Machtige Rots, onze Schuilplaats is God.
	 Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen,
	 en alle tranen voor altijd zal drogen,
	 is het uw Geest die ons helpt te geloven,
	 een Machtige Rots, onze Schuilplaats is God.

	 Onze hulp en onze verwachting is in U. (3x)
	
	 Voor eeuwig. (Refrein)

Bijdrage door zus Willy

We luisteren naar: “Dwars door alle tranen heen”



Bijbellezing door Debora: Jesaja 43: 1 t/m 5A

1 Welnu, dit zegt de HEER,
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:
Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen,
Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!
2 Moet je door het water gaan – Ik ben bij je;
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien.
3 Want Ik, de HEER, ben je God,
de Heilige van Israël, je redder.
Voor jou geef Ik Egypte als losgeld,
Nubië en Seba ruil Ik in tegen jou.
4 Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,
zo waardevol, en Ik houd zo veel van je
dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou,
ja alle volken om jou te behouden.
5 Wees niet bang, want Ik ben bij je.

Muzikale bijdrage door Daniëlle, Regina, Jeffry en Pieter: “Stilte”

Overdenking

We zingen: “Ik zal er zijn” (samenzang met All Rise)

	 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
	 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
	 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
	 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

	 Een boog in de wolken als teken van trouw,
	 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
	 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
	 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

	 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
	 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
	 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
	 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.



	 Refrein:
	 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
	 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
	 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
	 uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
 
	 O Naam aller namen, aan U alle eer.
	 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
	 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
	 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. (Refrein)

	 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Bijdrage door kleindochter Hannah

We zingen: “De kracht van uw liefde”

	 Heer, ik kom tot U;
	 neem mijn hart, verander mij,
	 als ik U ontmoet
	 vind ik rust bij U.
	 Want Heer, ik heb ontdekt,
	 dat als ik aan uw voeten ben,
	 trots en twijfel wijken
	 voor de kracht van uw liefde.

	 Refrein:
	 Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
	 Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
	 Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;
	 dan zweef ik op de wind,
	 gedragen door uw Geest
	 en de kracht van uw liefde.

	 Heer, kom dichterbij
	 dan kan ik uw schoonheid zien
	 en uw liefde voelen,
	 diep in mij.
	 En Heer, leer mij uw wil,
	 zodat ik U steeds dienen kan
	 en elke dag mag leven
	 door de kracht van uw liefde. (Refrein 2x)



	 Dan zweef ik op de wind,
	 gedragen door uw Geest
	 en de kracht van uw liefde.

Dankwoord door dochter Lisette

Gebed

Tijdens het uitdragen zingen we: “Gebed om zegen” (samenzang met All Rise)

	 Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
	 Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
	 Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
	 O God, zegen mij alle dagen lang!
	
	 Vader, maak mij tot een zegen;
	 ga mij niet voorbij.
	 Regen op mij met uw Geest, Heer,
	 Jezus, kom tot mij
	 als de Bron van leven,
	 die ontspringt, diep in mij.
	 Breng een stroom van zegen,
	 waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

	 Zegen ons waar we in geloof voor leven.
	 Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
	 Zegen om de ander tot zegen te zijn.
	 O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
	
	 2x:
	 Vader, maak ons tot een zegen;
	 hier in de woestijn.
	 Wachtend op uw milde regen,
	 om zelf een bron te zijn.
	 Met een hart vol vrede,
	 zijn wij zegenend nabij.
	 Van uw liefde delend,
	 waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

	 Met een hart vol vrede,
	 zijn wij zegenend nabij.
	 Van uw liefde delend,
	 waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.


