
Doorgrond mij, O God en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten.

Psalm 139: 23
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Tijdens het binnendragen luisteren we naar orgelspel over: Psalm 87
 
 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
 Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
 O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
 Door uwe poort zal ieder binnentreden.       

Stil gebed
Bemoediging en Groet

We zingen: Gezang 449: 1, 3 en 4

 God enkel licht,
   wiens aangezicht
   zo blinkend is van luister,
   ziet ons onrein, 
   ziet hoe wij zijn
   vervallen aan het duister.

  Heer, waar dan heen?
   Tot U alleen!
   Gij zult ons niet verstoten.
   Uw eigen Zoon
   heeft tot uw troon
   de weg ons weer ontsloten.

   Ja, amen, ja,
   op Golgotha
   stierf Hij voor onze zonde.  
   Zijn schuld’loos bloed
   maakt alles goed
   en reinigt ons van zonde.

Gedenksteen en Gedicht door Fenna, Julian, Sophie en Niels



.

We zingen: Psalm 139: 1 en NLB 139b: 1 en 2

 Psalm 139: 1
  Heer, die mij ziet zoals ik ben,
  dieper dan ik mijzelf ooit ken,
  kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
  Gij volgt mij waar ik zit of sta.
  Wat mij ten diepste houdt bewogen,
  ‘t ligt alles open voor uw ogen.

 NLB 139b: 1 en 2
 Heer, U doorgrondt en kent mij,
 mijn zitten en mijn staan
 en U kent mijn gedachten,
 mijn liggen en mijn gaan.
 De woorden van mijn mond, o Heer,
 die zijn voor U bekend
 en waar ik ook naar toe zal gaan,
 ik weet dat U daar bent.

 Refrein:
 Heer, U bent altijd bij mij,
 U legt uw handen op mij
 en U bent voor mij en naast mij
 en om mij heen.
 Heer, U bent altijd bij mij,
 U legt uw handen op mij
 en U bent voor mij en naast mij
 en om mij heen, elke dag.

 Heer U doorgrondt en kent mij,
 want in de moederschoot
 ben ik door U geweven,
 U bent oneindig groot.
 Ik dank U voor dit wonder, Heer,
 dat U mijn leven kent
 en wat er ook gebeuren zal,
 dat U steeds bij mij bent. (Refrein)

Persoonlijk afscheid vanuit de familie door Henrike en Stevina



Persoonlijk afscheid vanuit de familie door Christel, Eddy en Romy

We zingen: Evangelische Liedbundel 191: 1 en 3

 Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart; 
 dáár in zijn teer erbarmen, dáár rust mijn ziel van smart. 
 Hoor, ’t is het lied der eng’len, zingend van liefd’ en vreê, 
 ruisend uit ’s hemels zalen, over de glazen zee.  
 Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart; 
 dáár in zijn teer erbarmen, dáár rust mijn ziel van smart.

 Jezus, mijn dierb’re toevlucht, Jezus, Gij stierf voor mij! 
 Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij. 
 Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt, 
 en ’t oog aan gindse kusten uw heillicht gloren ziet. 
 Jezus, mijn dierb’re toevlucht, Jezus, Gij stierf voor mij! 
 Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij!

Gebed

Schriftlezing: Psalm 139: 1-6 en 1 Korinthe 13: 9-13, door Lisa en Levi

Psalm 139: 1-6

1 Een psalm van David, voor de koorleider.
HEERE, U doorgrondt en kent mij.
2 Ú kent mijn zitten en mijn opstaan,
U begrijpt van verre mijn gedachten.
3 U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,
U bent met al mijn wegen vertrouwd.
4 Al is er nog geen woord op mijn tong,
zie, HEERE, U weet het alles.
5 U sluit mij in van achter en van voren,
U legt Uw hand op mij.
6 Dit kennen – het is mij te wonderlijk,
te hoog, ik kan er niet bij.



1 Korinthe 13: 9-13

9 Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,
10 maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, 
tenietgedaan worden.
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind,
overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik 
het kinderlijke tenietgedaan.
12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel,
maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.
13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van 
deze is de liefde.

We zingen: Evangelische Liedbundel 381: 1, 2 en 3

 Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,
 die hemel en aarde verenigt te zaam. 
 Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
 Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.  
 Kent gij, kent gij die naam nog niet?
 Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

 Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
 want Hij kwam om zalig te maken op aard; 
 zo lief had Hij zondaars dat Hij voor hen stierf,
 genade bij God door zijn zoenbloed verwierf.
 Kent gij, kent gij die Jezus niet,
 die, om ons te redden, de hemel verliet?

 Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof,
 en d’ engelen zingen voortdurend zijn lof.
 O mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan, 
 dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
 Jezus, Jezus, uw Naam zij d’ eer,
 want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Overdenking met als thema: “Liefde overwint alles”



We luisteren naar het lied: “Dwars door alle tranen heen”

Dankgebed

We zingen: Opwekking 818

 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
 Eenmaal heelt U iedere wond,
 heel de oude wereld verdwijnt;
 de pijn voorbij.

 Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
 Eenmaal zal het duidelijk zijn,
 alle zorg en wanhoop verdwijnt;
 de angst voorbij.

 Refrein:
 Op die dag, in de hemel,
 wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
 dan zijn wij bij Jezus
 en klinkt het overwinningslied.

 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
 kan genade heerlijker zijn?
 En U maakt ons anders en nieuw,
 op die dag.

 Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
 Eenmaal is het vechten voorbij,
 dan zien we uw macht en uw pracht,
 op die dag. (Refrein)

 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
 kan genade heerlijker zijn?
 En U maakt ons anders en nieuw.
 Ja, U maakt ons anders en nieuw.
 U maakt ons anders en nieuw
 op die dag. (Refrein)

 En klinkt het overwinningslied.



Zegen

Dankwoord namens de familie door Ernestine en Hilda

Tijdens het uitdragen zingen we: Evangelische Liedbundel 132: 1, 2 en 3

 U zij de glorie, opgestane Heer!
 U zij de victorie, nu en immermeer.
 Uit een blinkend stromen,
 daald’ een engel af,
 heeft de steen genomen
 van ‘t verwonnen graf.
 U zij de glorie, opgestane Heer!
 U zij de victorie, nu en immermeer.

 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
 Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
 Weest dan volk des Heren,
 blijd’ en welgezind,
 en zegt telkenkere: Christus overwint!
 U zij de glorie, opgestane Heer,
 U zij de victorie, nu en immermeer.

 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
 die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
 In zijn godd’lijk wezen
 is mijn glorie groot,
 niets heb ik te vrezen in leven en dood.
 U zij de glorie, opgestane Heer,
 U zij de victorie, nu en immermeer.


