
Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen,
wordt afgebroken, we van God een woning krijgen:

een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.
2 Korintiërs 5: 1

Liturgie

voor de dienst waarin we danken 
voor het leven van

Geertje Hop - Ruizendaal
Sinds 12 augustus 2003 weduwe van Hendrik Hop

Geboren 16 maart 1932            Overleden 1 april 2024

 



Zaterdag 6 april 2024 om 10.00 uur 
in de Zuiderkerk te Bunschoten.

Voorganger: K. van Staveren
Namens de kerk: Evelien Heuveling

Organist: Jacob Veldhuizen



Tijdens het binnendragen van Geertje Hop - Ruizendaal zingen we: 
Opwekking 392

 Mijn Jezus, ik hou van U,
 ik noem U mijn Vriend.
 Want U nam de straf op U
 die ik had verdiend.
 De grote Verlosser,
 mijn Redder bent U;
 ‘k Heb van U gehouden,
 maar nooit zoveel als nu.

 Mijn Jezus, ik hou van U,
 want U hield van mij.
 Toen U aan het kruis hing,
 een wond in uw zij.
 Voor mij de genade,
 een doornenkroon voor U;
 ‘k Heb van U gehouden,
 maar nooit zoveel als nu.

 Als ik in uw glorie,
 uw eeuwigheid kom,
 dan buig ik mij voor U,
 in uw heiligdom.
 Gekroond met uw heerlijkheid,
 zal ‘k zingen voor U:
 ‘k Heb van U gehouden,
 maar nooit zoveel als nu,
 maar nooit zoveel als nu.

Groet en Inleidend Woord



Zingen: Opwekking 488

 Heer, ik kom tot U;
 neem mijn hart, verander mij,
 als ik U ontmoet
 vind ik rust bij U.
 Want Heer, ik heb ontdekt,
 dat als ik aan uw voeten ben,
 trots en twijfel wijken
 voor de kracht van uw liefde.

 Refrein:
 Houd mij vast,
 laat uw liefde stromen.
 Houd mij vast,
 heel dichtbij uw hart.
 Ik voel uw kracht
 en stijg op als een arend;
 dan zweef ik op de wind,
 gedragen door uw Geest
 en de kracht van uw liefde.

 Heer, kom dichterbij
 dan kan ik uw schoonheid zien
 en uw liefde voelen,
 diep in mij.
 En Heer, leer mij uw wil,
 zodat ik U steeds dienen kan
 en elke dag mag leven
 door de kracht van uw liefde. (Refrein)

 Dan zweef ik op de wind,
 gedragen door uw Geest
 en de kracht van uw liefde.

Gebed

Herinneringen aan Geertje Hop - Ruizendaal door Richard



.

Gedicht door kleindochter Ilse, 
waarna we luisteren naar: “Je naam in de sterren”

 Nu je uit m’n leven bent
 Weg uit mijn bestaan
 Niemand ooit de reden kent
 Waarom jij moest gaan
 Zou het lot je leven leiden dan
 Zijn je wegen al bepaald
 Iemand waar je zo van houdt
 Raak je zomaar kwijt
 Jouw verhalen tegen mij
 Zijn verleden tijd
 Zou het lot je leven leiden dan
 Zijn de wegen al bepaald
 Alles is veranderd sinds
 Jij hier niet meer bent

 Refrein:
 Ik lees je naam in de sterren
 Overal, waar ik ga ben of sta
 Fluisterend hoor ik van verre
 Jouw geluid, je leeft nog elke dag

 Kan ik verder zonder jou
 Staat de tijd nu stil
 Was je nog maar even hier
 Is alles wat ik wil
 Alle vragen die ik je stellen wou
 Dingen waar ik nog mee zat
 Weet dat ik je missen zal
 Omdat ik van je hou (Refrein)

Schriftlezing

2 Korintiërs 5: 1 
Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij 
wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een 
eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.



Jozua 1: 9
Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet 
verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

Johannes 20: 19-22A

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij 
elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. 
Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ Na deze 
woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren 
blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! 
Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ Na deze 
woorden blies Hij over hen heen.

Overdenking

Zingen: Psalm 121: 1 en 4

 Ik sla mijn ogen op en zie
 de hoge bergen aan,
 waar komt mijn hulp vandaan?
 Mijn hulp is van mijn Here, die
 dit alles heeft geschapen.
 Mijn herder zal niet slapen.

 De Heer zal u steeds gadeslaan,
 Hij maakt het kwade goed,
 Hij is het die u hoedt.
 Hij zal uw komen en uw gaan,
 wat u mag wedervaren,
 in eeuwigheid bewaren.

Herinneringen aan Geertje Hop - Ruizendaal door Koos

Gedenksteen wordt door de familie in de schaal gelegd



Zingen: Opwekking 136

 Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe,
 U alleen doorgrondt mijn hart,
 U behoort het toe.
 Laat mijn hart steeds vurig zijn,
 U laat nooit alleen,
 Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe.

 Abba, Vader, laat mij zijn,
 slechts van U alleen,
 dat mijn wil voor eeuwig zij,
 d’ Uwe en anders geen.
 Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
 laat mij nimmer gaan,
 Abba, Vader, laat mij zijn,
 slechts van U alleen.

Dankgebed

Zingen: NLB 769

 Eens, als de bazuinen klinken,
 uit de hoogte, links en rechts,
 duizend stemmen ons omringen,
 ja en amen wordt gezegd,
 rest er niets meer dan te zingen, –
 Heer, dan is uw pleit beslecht.

 Mensen, kom uw lot te boven,
 wacht na dit een ander uur,
 gij moet op het wonder hopen
 dat gij oplaait als een vuur,
 want de Geest zal ons bestoken,
 nieuw wordt alle creatuur.



 Van die dag kan niemand weten,
 maar het woord drijft aan tot spoed,
 zouden wij niet haastig eten,
 gaandeweg Hem tegemoet,
 Jezus Christus, gisteren, heden,
 komt voor eens en komt voor goed!

Zegen

Tijdens het uitgeleide van Geertje Hop - Ruizendaal speelt het orgel: 
“U zij de glorie”


