
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

Psalm 23

Liturgie
voor de dankdienst voor het leven van

Bijtje Panhuis - Vermeer
* 27 augustus 1943                               † 14 april 2024

op donderdag 18 april 2024 om 13.30 uur 
in de Maranathakerk te Spakenburg.

Voorganger: ds. Z.J.C. van Harten
Organist/pianist: Reinier Koelewijn 





Tijdens het binnendragen luisteren we naar:
“‘n Trein naar niemandsland” - van Frans Bauer

Welkom

Zingen: Opwekking 125

   Heer, ik kom tot U,
    hoor naar mijn gebed.
    Vergeef mijn zonden nu,
    en reinig mijn hart.

    Met Uw liefde, Heer,
    kom mij tegemoet.
    Nu ik mij tot U keer,
    en maak alles goed.

    Zie mij voor U staan,
    zondig en onrein.
    O, Jezus raak mij aan,
    van U wil ik zijn.

    Jezus, op Uw Woord,
    vestig ik mijn hoop.
    U leeft en U verhoort,
    mijn bede tot U.

Gebed

Zingen: Psalm 116: 2

 Ik lag gekneld in banden van den dood,
 daar d’ angst der hel mij allen troost deed missen;
 ik was benauwd, omringd door droefenissen,
 maar riep den HEER’ dus aan in al mijn nood.



Lezen: Klaagliederen 3:22-26 door Tjitske

22 De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming 
kent geen einde.
23 Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw 
trouw!
24 Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op Hem 
gevestigd.
25 Goed is de HEER voor wie Hem zoekt en zich op Hem verlaat.
26 Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.

Zingen: Psalm 146: 3

 Zalig hij die in dit leven
 Jakobs God tot helper heeft,
 hij die door de nood gedreven,
 zich tot Hem om troost begeeft,
 die zijn hoop in ‘t moeilijkst lot
 vestigt op de HEER, zijn God.

Overdenking

Zingen: Opwekking 123

 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
 Er is geen schaduw van omkeer bij U.
 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
 die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
  
 Refrein:
 Groot is uw trouw, o Heer, Groot is uw trouw, o Heer,
 iedere morgen aan mij weer betoond.
 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
 Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (Refrein)



Bijdrage van Jantine

Zingen: “Wat zal de wereld mooi zijn op die dag”

 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
 als Jezus weer zal komen op de wolken,
 als al wat leeft, de natiën, de volken,
 zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
 als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
 als volken niet gescheiden meer door grenzen,
 zich zullen scharen onder Christus’ vlag.

 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
 als heel de schepping zal gezuiverd wezen,
 als d’ aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
 van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.

 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
 als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen,
 en in het nieuw Jeruzalem doet wonen,
 wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

Gebed

Tijdens het uitdragen zingen we: Opwekking 124

 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
 Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
 Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
 Ik bouw op U en ga in uwe naam.
 Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
 Ik bouw op U en ga in uwe naam.



.

 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
 En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
 Toch rijst in mij een lied van overwinning.
 Ik bouw op U en ga in uwe naam.
 Toch rijst in mij een lied van overwinning.
 Ik bouw op U en ga in uwe naam.

 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
 Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.
 In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
 in rust met U die mij hebt voortgeleid.
 In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
 in rust met U die mij hebt voortgeleid.



Op de begraafplaats: 

Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Here
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,
gestorven en begraven, nedergedaald in de hel; 
Op de derde dag opgestaan uit de doden,
Opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
Vergeving van de zonden;
De opstanding van het vlees;
En een eeuwig leven.

Zingen: “Ik zie een poort wijd open staan”

 Ik zie een poort wijd open staan,
 waardoor het licht komt stromen,
 van ’t kruis, waar ’k vrij’lijk heen mag gaan
 om vrede te bekomen.

 Refrein:
 Genade Gods, zo rijk en vrij!
 Die poort staat open, ook voor mij,
 voor mij, voor mij,
 staat open ook voor mij.

 Die open poort laat d’ingang vrij
 aan wie komt binnenvlieden.
 Aan rijk en arm, aan u en mij
 komt Jezus vrede bieden. (Refrein)




