
“Vreugde vindt de Heer in wie Hem daadwerkelijk eren 
en oprecht geloven in Zijn liefde en trouw.”

Liturgie
voor de dankdienst voor het leven van

Arian de Graaf
- Arie -

* 27 januari 1953                             † 25 april 2024

op woensdag 1 mei om 10.30 uur 
in de Westerkerk te Bunschoten.

Voorganger: ds. M.G. Rietkerk
Organist: Dirk-Geert Korlaar



Binnendragen onder begeleiding van orgelspel: 
‘Een vaste burcht, is onze God’

Welkom

Verwachting en groet

Zingen: Opwekking 488

 Heer, ik kom tot U;
 neem mijn hart, verander mij,
 als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
 Want Heer, ik heb ontdekt,
 dat als ik aan uw voeten ben,
 trots en twijfel wijken
 voor de kracht van uw liefde.

 Refrein:
 Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
 Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
 Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;
 dan zweef ik op de wind,
 gedragen door uw Geest
 en de kracht van uw liefde.
 
 Heer, kom dichterbij
 dan kan ik uw schoonheid zien
 en uw liefde voelen, diep in mij.
 En Heer, leer mij uw wil,
 zodat ik U steeds dienen kan
 en elke dag mag leven
 door de kracht van uw liefde. (Refrein)

 Dan zweef ik op de wind,
 gedragen door uw Geest
 en de kracht van uw liefde.



Gebed

In Memoriam door Bianca & Ingrid

Joaz, Olivia, Michaël, Eloïse, Florian en Hadassa zingen: 
‘God kent jou vanaf het begin’

 God kent jou vanaf het begin.
 Helemaal van buiten en van binnenin.
 Hij kent al je vreugde en al je verdriet.
 Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

 En weet je wat zo mooi is; bij Jezus voel je je vrij
 om helemaal jezelf te zijn, want Hij houdt van jou
 (ja, Hij houdt van jou) Ja, Hij houdt van jou en mij.

Aansluitend zingen we samen: Psalm 139: 1, 9 en 14 (LvdK) 

 Heer, die mij ziet zoals ik ben
 dieper dan ik mijzelf ooit ken
 kent Gij mij, gij weet waar ik ga
 Gij volgt mij waar ik zit of sta
 Wat mij ten diepste houdt bewogen
 ’t ligt alles open voor uw ogen.

 Gij zijt mij overal nabij
 Uw ogen waken over mij
 Van toen ik vormloos ben ontstaan
 Gij wist hoe het zou verder gaan.
 Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 
 Wat eens mijn levensweg zou wezen. 

 Doorgrond, O God mijn hart; het ligt
 Toch open voor uw aangezicht. 
 Toets mij of niet een weg in mij. 
 Mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
 O God, houd mij geheel omgeven, 
 en leid mij op den weg ten leven.



Schriftlezing door Janine: Psalm 103 

1 Van David. 
Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 2 Prijs de 
HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.
 

3 Hij vergeeft u alle schuld, Hij geneest al uw kwalen, 4 Hij redt uw 
leven van het graf, Hij kroont u met trouw en liefde, 5 Hij overlaadt u 
met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

6 De HEER doet wat rechtvaardig is, Hij verschaft recht aan de 
verdrukten. 7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk 
van Israël zijn daden.

8 Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is zijn 
trouw. 9 Niet eindeloos blijft Hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. 

10 Hij straft ons niet naar onze zonden, Hij vergeldt ons niet naar onze 
schuld. 11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn 
trouw over wie Hem vrezen. 

12 Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze 
zonden van ons verwijderd. 13 Zoals een vader zich ontfermt over zijn 
kinderen, zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen. 14 Want 
Hij weet waarvan wij gemaakt zijn, Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn 
gevormd. 

15 De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit 
op het veld 16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar 
hij stond, kent hem niet meer. 

17 Maar de HEER is trouw aan wie Hem vrezen, van eeuwigheid tot 
eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen 18 van 
wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. 

19 De HEER heeft in de hemel zijn troon gevestigd, als koning heerst 
Hij over alles. 20 Prijs de HEER, u die zijn boden bent, sterke helden 
die doen wat Hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt. 

21 Prijs de HEER, hemelse machten, dienaren die doen wat Hem 
behaagt. 22 Prijs de HEER, u die zijn schepselen bent, prijs Hem, overal 
in zijn rijk. Prijs de HEER, mijn ziel.



.

Zingen: Psalm 42: 1, 3 en 5 (oude berijming) 

 ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
    schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
    van de frisse waterstromen,
    dan mijn ziel verlangt naar God.
    Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
    God des levens, ach, wanneer
    zal ik naad’ren voor Uw ogen,
    in Uw huis Uw Naam verhogen?

 O mijn ziel, wat buigt g’ u neder,
 waartoe zijt g’ in mij ontrust?
 Voed het oud vertrouwen weder,
 zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust,
 want Gods goedheid zal uw druk
 eens verwiss’len in geluk.
 Hoop op God, sla ‘t oog naar boven,
 want ik zal Zijn naam nog loven.

 Maar de HEER zal uitkomst geven
 Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
 ‘k Zal in dit vertrouwen leven
 en dat melden in mijn lied;
 ‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
 zingen, daar ik Hem verwacht,
 en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
 tot den God mijns levens heffen.

Overdenking
“Vreugde vindt de Heer in wie Hem daadwerkelijk eren 
en oprecht geloven in Zijn liefde en trouw.”

Zingen: Opwekking 123

 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
 Er is geen schaduw van omkeer bij U.
 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
 die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.



 Refrein:
 Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
 iedere morgen aan mij weer betoond.
 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
 Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (Refrein)

Gedicht door Maxime en Noa

Dankgebed 

Zingen: ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’

 Lichtstad met uw paar’len poorten,
 wond’re stad zo hoog gebouwd,
 nimmer heeft men op deez’ aarde
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

 Refrein:
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
 luist’ren naar zijn liefdesstem.
 Daar geen rouw meer en geen tranen
 in het nieuw Jeruzalem.

 Heilig oord vol licht en glorie,
 waar de boom des levens bloeit
 en de stroom van levend water
 door de gouden Godsstad vloeit. (Refrein)

 Wat een vreugde zal dat wezen
 straks vereend te zijn met Hem
 in die stad met paarlen poorten,
 in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)



Mededelingen door begrafenisondernemer

Uitdragen onder begeleiding van orgelspel: 
‘Lichtstad met Uw paar’len poorten’ 



Op de begraafplaats

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;
en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven, en begraven, 
die is neergedaald in het rijk van de doden,
op de derde dag opgestaan uit de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader, 
vanwaar Hij zal komen om te oordelen 
de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest, 
de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
de vergeving van zonden, 
de wederopstanding van het lichaam,
en het eeuwige leven.

Zingen: ‘Eens als de bazuinen klinken’ onder begeleiding van Gert Heuveling

 Eens, als de bazuinen klinken,
 uit de hoogte, links en rechts,
 duizend stemmen ons omringen,
 ja en amen wordt gezegd,
 rest er niets meer dan te zingen,
 Heer, dan is uw pleit beslecht.

 Scheurt het voorhang van de wolken,
 wordt uw aangezicht onthuld,
 vaart de tijding door de volken
 dat Gij alles richten zult:
 Heer, dan is de dood verzwolgen,
 want de schriften zijn vervuld.


