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De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

Psalm 23

Met veel verdriet, maar ook enorm dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft 
betekend en gedaan, laten wij u weten dat, op Gods tijd, is thuisgehaald mijn 
geliefde vrouw, onze zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Bijtje Panhuis - Vermeer
* 27 augustus 1943                      † 14 april 2024

 Henk Panhuis
 Tjitske en Henk (in liefdevolle herinnering)
 Piet en Lydia
 Henri en Jacqueline
 Margriet (in liefdevolle herinnering) en Klaaswim
 Boele
 Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
H. Panhuis
Op de Ree 161, app. 002
3752 GM Spakenburg

Bijtje is opgebaard in het appartement bij haar man Henk.

De dankdienst voor haar leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden 
gehouden D.V. donderdag 18 april 2024 om 13.30 uur in de Maranathakerk, 
Prinses Margrietstraat 20 te Spakenburg. Deze dienst zal worden geleid door 
ds. Z.J.C. van Harten en is ook mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats De 
Akker, De Akkerweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 12.45 tot 13.15 uur.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in de Maranathakerk om herinneringen 
te delen.

Als je de voet op de Andere oever zet

en het blijkt de hemel te zijn.
Als je dAn door een hAnd wordt AAngerAAkt

en het blijkt gods hAnd te zijn.
Als je dAn muziek hoort

en het blijken engelen te zijn, 
dAn ben je niet heengegAAn,

mAAr thuisgekomen.


