
Dwars door de storm kom ik dichter bij U
daar mag ik rusten voor eeuwig en nu.

Liturgie

voor de dienst 
waarin we danken voor het leven van

Wim KoeleWijn
* 13 januari 1956           † 13 maart 2024

op dinsdag 19 maart 2024 om 10.30 uur 
in de Zuiderkerk te Bunschoten. 

Voorganger: ds. N.J. Rietveld-de Jong
Organist: Henk Bast





Welkom

Tijdens het binnendragen van Wim zingen we: 
“De kracht van Uw liefde” (HH 629)

 Heer, ik kom tot U; 
 neem mijn hart, verander mij. 
 Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
 Want, Heer, ik heb ontdekt 
 dat als ik aan Uw voeten ben 
 trots en twijfel wijken 
 door de kracht van Uw liefde.

 Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 
 Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
 Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend; 
 dan zweef ik op de wind gedragen door Uw Geest 
 en de kracht van Uw liefde.

 Heer, kom dichterbij, 
 dan ik Uw schoonheid zien 
 en Uw liefde voelen diep in mij. 
 En Heer, leer mij Uw wil, 
 zodat ik U steeds dienen kan 
 en elke mag leven 
 door de kracht van Uw liefde.

 Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 
 Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
 Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend; 
 dan zweef ik op de wind gedragen door Uw Geest 
 en de kracht van Uw liefde.

Bemoediging en groet

In memoriam Wim



Aansteken van de kaarsen (door Davi) 
(het orgel speelt: “Hoger dan de blauwe luchten”)

Zingen: “De Heer is mijn herder!” (NLB 23b: 1, 2 en 3)

 De Heer is mijn herder! 
 ‘k Heb al wat mij lust; 
 Hij zal mij geleiden 
 naar grazige weiden. 
 Hij voert mij al zachtkens 
 aan wateren der rust.

 De Heer is mijn herder! 
 Hij waakt voor mijn ziel. 
 Hij brengt mij op wegen 
 van goedheid en zegen, 
 Hij schraagt m’ als ik wankel, 
 Hij draagt m’ als ik viel.

 De Heer is mijn herder! 
 Al dreigt ook het graf, 
 geen kwaad zal ik vrezen, 
 Gij zult bij mij wezen; 
 o Heer, mij vertroosten 
 Uw stok en Uw staf.

Gebed

Persoonlijke woorden (door Mark en Peter)

Gedicht (door Gre)



.

Luisterlied: “Veilig in Uw hand”

Lezing: Johannes 14:1-7 (BGT)

Jezus zei tegen de leerlingen: 
Wees niet bang. Vertrouw op God en vertrouw op mij.  In het huis van 
mijn Vader is plaats voor veel mensen. Daar mag je op vertrouwen, 
want ik heb gezegd dat ik wegga om voor jullie een plaats klaar te 
maken. En als ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb, kom ik terug. 
Dan neem ik jullie mee en dan zullen jullie bij mij zijn. En jullie weten 
langs welke weg ik zal gaan. 
Toen zei Tomas: Maar Heer, we weten niet eens waar u naartoe gaat! 
Hoe kunnen we dan weten langs welke weg u gaat? Jezus zei: Ik ben 
de weg. Bij mij is de waarheid en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij 
de Vader komen als je in mij gelooft. Als jullie mij kennen, zullen jullie 
ook mijn Vader kennen. Ja, jullie kennen Hem al, want jullie hebben 
Hem gezien.

Zingen: “Abba, Vader” (HH 627: 1 en 2)

 Abba, Vader, U alleen, 
 U behoor ik toe. 
 U alleen doorgrondt mijn hart, 
 U behoort het toe. 
 Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
 U laat nooit alleen. 
 Abba, Vader, U alleen, 
 U behoor ik toe.

 Abba, Vader, laat mij zijn 
 slechts van U alleen. 
 Dat mijn wil voor eeuwig zij 
 d’ Uwe en anders geen. 
 Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
 Laat mij nimmer gaan. 
 Abba, Vader, laat mij zijn 
 slechts van U alleen.



Overdenking

Stilte

Luisterlied: “Dwars door alle tranen heen”

Gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

Zingen: “Lichtstad met uw paar’len poorten”

 Lichtstad met uw paar’len poorten, 
 wond’re stad zo hoog gebouwd, 
 nimmer heeft men op deez’ aarde, 
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

 Refrein: 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
 luist’ren naar Zijn liefdesstem, 
 daar geen rouw meer en geen tranen 
 in het nieuw Jeruzalem. 

 Heilig oord vol licht en glorie, 
 waar de boom des levens bloeit 
 en de stroom van levend water 
 door de gouden Godsstad vloeit. (Refrein) 

 Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
 komend uit de zandwoestijn, 
 waar zij rusten van hun werken 
 bij de springende fontein. (Refrein) 

 Wat een vreugde zal dat wezen 
 straks vereend te zijn met Hem 
 in de stad met paar’len poorten 
 in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)



Zegen

Dankwoord en mededelingen

Tijdens het uitdragen van Wim luisteren we naar: “You raise me up“




