
De kerk van alle tijden
kent slechts één vaste grond:
‘t is Christus, die door lijden
zijn volk aan Zich verbond.

Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.

‘t Was Hij die door Zijn sterven
aan haar het leven gaf.

Gezang 32: 1

Liturgie
voor de dankdienst voor het leven van

Rikus Hidding
Gehuwd geweest met Heleen Hidding, overleden 29 november 2021

Geboren 17 februari 1947                    Overleden 22 maart 2024



op donderdag 28 maart om 13.30 uur 
in de Immanuelkerk te Bunschoten. 

Voorganger: ds. J. Janssen
Organist: Wim Hartog

Trompettiste: Eva Folkersma



Tijdens het binnendragen luisteren we naar: 
‘Lichtstad met uw paarlen poorten’

Welkom

Zingen: Gezang 139: 1, 2 en 6 (GK2006)

 1 Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam.
 U, eeuwig Vader, U verheft al ‘t schepsel saam.
 Zingt, serafs, englen, zingt, heft aan, gij machten, tronen,
 onafgebroken rijz’ uw lied op hoge tonen.
 Gij, driemaal heilig zijt G’, o God der legerscharen,
 dat aard’ en hemel steeds Uw grootheid openbaren!

 2 U looft d’ apostelschaar in heerlijkheid, o Heer.
 Profeten, martelaars vermelden daar uw eer.
 Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden,
 in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden.
 Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen,
 onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen.

 6 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al de dag.
 Geef, dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag.
 Geef, dat wij bij uw komst onstraff’lijk wezen mogen.
 Ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen.
 Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen.
 Zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.

Gebed

Zingen: Psalm 43: 4 en 5 (GK2006)

 4 Dan ga ik op tot uw altaren,
 tot U, o bron van zaligheid.
 Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
 en dankbaar ruisen alle snaren
 voor U die al mijn vreugde zijt
 en eindloos mij verblijdt.



 5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
 mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
 Vertrouw op ‘s Heren welbehagen.
 Hij doet weldra de morgen dagen.
 ja, ik zal zingen tot zijn eer:
 mijn redder is de Heer.

Dankwoord door Alianne

Bijdrage door kleinkind(eren)

Zingen: Gezang 161 (GK2006)

 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
 Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
 Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,
 zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
 Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
 Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

 2 ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd.
 eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
 U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:
 één met God de Vader en verenigd met uw volk.
 Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
 dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

 3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
 Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
 En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer.
 Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
 Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd,
 en in uw vergeving leef ik nu.

 4 Vader van het leven, ik geloof in U.
 Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.
 Kom hier in ons midden, Geest van liefd’en kracht.
 U die via duizend wegen ons hier samenbracht;
 en op duizend wegen zendt U ons weer uit,
 om het zaad te zijn van Gods rijk.



.

Schriftlezing: Romeinen 8: 18-39

18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding 
staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.  
19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie 
Gods kinderen zijn. 20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, 
niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. 
Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat ook de schepping zelf zal worden 
bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid 
en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22 Wij weten dat de 
hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En dat niet 
alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij 
zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van 
God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn we 
gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen 
hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 Maar als wij 
hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan 
volharden. 26 De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers 
niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf 
pleit voor ons met woordloze zuchten. 27 God, die ons doorgrondt, weet 
wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor 
allen die hem toebehoren. 28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, 
voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het 
goede. 29 Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van 
tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die 
de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. 30 Wie hij 
hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, 
heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al 
laten delen in zijn luister.

31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan 
dan tegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, 
maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem 
niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God 
zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die 
gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God 
zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? 
Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het 
zwaard? 36 Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en 
afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 



37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft 
liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen 
noch machten noch krachten, heden noch toekomst,  
39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal 
kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in 
Christus Jezus, onze Heer.

Overdenking
Tekst: Romeinen 8: 35A: Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? 

Zingen: Psalm 84: 2, 3 en 6 (GK2006)

 2 Zelfs vindt de mus een huis, o HeeR!
 de zwaluw legt haar jongen neer
 bij uw altaren in uw woning.
 Laat mij bij U zo thuis zijn, HeeR.
 Want daar is vrede; ik begeer
 bij U te zijn, mijn God en Koning!
 Welzalig wie daar wonen mag,
 hij zingt uw lof van dag tot dag.

 3 Welzalig hij die al zijn kracht
 en hulp alleen van U verwacht,
 zijn hart kent de gebaande wegen.
 Een dal, geblakerd door de zon,
 ontsluit voor hen zelfs bron op bron
 en op hen daalt een milde regen.
 Zij worden door uw overvloed
 gesterkt met nieuwe levensmoed.

 6 Want God, de HeeR, is goed en mild
 en voor zijn volk een zon en schild.
 Eer en genade zal Hij geven.
 U zult het goede niet, o HeeR,
 onthouden hun die tot uw eer
 steeds in oprechtheid voor U leven.
 Welzalig, HeeR, wie op U bouwt,
 en zich geheel U toevertrouwt.



Gebed

Zingen: Gezang 119: 1, 2 en 5 (GK2006)

 1 De kerk van alle tijden
 kent slechts één vaste grond:
 ‘t is Christus, die door lijden
 zijn volk aan Zich verbond.
 Om haar als bruid te werven,
 kwam Hij ten hemel af.
 ‘t Was Hij die door zijn sterven
 aan haar het leven gaf.
 
 2 Uit ieder volk verkoren,
 toch in haar Heiland één,
 is zij door Hem herboren,
 blijft dit haar kracht alleen:
 één Geest, één vast vertrouwen,
 één doop, één heilge dis,
 één Heer, op wie te bouwen
 haar troost en rijkdom is.

 5 Nog weet zij zich verbonden
 in haar drie-eenge Heer
 met wie zijn trouw bevonden,
 de strijders van weleer.
 Een wolk van Godsgetuigen
 omringt ons in de strijd,
 tot wij met hen ons buigen,
 gekroond met heerlijkheid.

Tijdens het uitdragen luisteren we naar: ‘Eens als de bazuinen klinken’



Op de begraafplaats:

Zingen: ‘U zij de glorie’

 1 U zij de glorie, opgestane Heer!
    U zij de victorie, nu en immermeer.
    Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
    Heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf.
    U zij de glorie, opgestane Heer!
    U zij de victorie, nu en immermeer.

 2 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
 Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.
    Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind,
    en zegt telkenkere; Christus overwint!
    U zij de glorie, opgestane Heer!
    U zij de victorie, nu en immermeer.

 3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
    Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
    In Zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
    Niets heb ik te vrezen in leven en dood.
    U zij de glorie, opgestane Heer!
    U zij de victorie, nu en immermeer.


