
Want zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,

opdat ieder die in Hem gelooft,
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16
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Tijdens het binnendragen van Gerrit luisteren we naar: 
“Door de wereld gaat een Woord” (melodie Israëlisch volkslied)

Votum

Zingen: Psalm 121: 1, 2 en 4

 ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
 vanwaar ik dag en nacht
 des Hoogsten bijstand wacht.
 Mijn hulp is van den HEER alleen,
 Die hemel, zee en aarde
 eerst schiep, en sinds bewaarde.

	 Hij	is,	al	treft	u	‘t	felst	verdriet,
 uw wachter, die uw voet
 voor wankelen behoedt;
 Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
 geen kwaad zal u genaken;
 de HEER zal u bewaken.

 De HEER zal u steeds gadeslaan,
 opdat Hij in gevaar,
 uw ziel voor ramp bewaar’;
 De HEER, ‘t zij g’ in of uit moogt gaan,
 en waar g’ u heen moogt spoeden,
 zal eeuwig u behoeden.

Gebed

Woorden ter herinnering door Justin



Zingen: Lied 282: 1, 4 en 5 (Hervormde bundel)

 Blijf bij mij, Heer, want d’ avond is nabij.
 De dag verduistert, Here, blijf bij mij!
 Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
 der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

 Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
	 tranen	en	leed	zijn	zonder	bitterheid.
 Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
 Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer.

 Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog,
 Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
 De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
 in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!

Schriftlezing: Johannes 3: 1-16 - door de kleinkinderen

Het gesprek met Nicodemus
1 En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een 
leider van de Joden.
2 Deze kwam ‘s nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten 
dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze 
tekenen doen die U doet, als God niet met hem is.
3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God 
niet zien.
4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als 
hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn 
moeder ingaan en geboren worden?
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet 
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet 
binnengaan.
6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, 
is geest.



.

7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw 
geboren worden.
8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet 
niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met 
iedereen die uit de Geest geboren is.
9 Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen 
gebeuren?
10 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en 
weet u deze dingen niet?
11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en 
getuigen van wat Wij gezien hebben, en toch neemt u Ons getuigenis 
niet aan.
12	Als	Ik	aardse	dingen	tegen	u	zei	en	u	niet	gelooft,	hoe	zult	u	geloven	
als Ik hemelse dingen tegen u zeg?
13 En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel 
neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.
14	En	zoals	Mozes	de	slang	in	de	woestijn	verhoogd	heeft,	zo	moet	de	
Zoon des mensen verhoogd worden,
15	opdat	ieder	die	in	Hem	gelooft,	niet	verloren	gaat,	maar	eeuwig	
leven	heeft.
16	Want	zo	lief	heeft	God	de	wereld	gehad,	dat	Hij	Zijn	eniggeboren	
Zoon	gegeven	heeft,	opdat	ieder	die	in	Hem	gelooft,	niet	verloren	gaat,	
maar	eeuwig	leven	heeft.

Zingen: “Nader mijn God tot U”: 1, 3 en 5

 Nader, mijn God, bij U,
  zij steeds mijn beê;
  zij ‘t levenspad soms ruw,
  gaat Gij maar meê.
  Dan kent mijn ziele rust;
  mij van Uw trouw bewust,
  wacht ik aan blijder kust
  Uw sabbatsvree.



 Wanneer voor mijn gezicht
  de ladder rijst,
  die naar U, Bron van licht,
  mijn ziele wijst,
  ‘k zie dan in ‘t bangst gevaar
  Uw heil’ge eng’lenschaar,
  die U, Alzegenaar,
  al dienend prijst.

 En wenkt Uw eng’lenstoet
 eens opwaarts mij,
 in ‘s hemels zonnegloed,
 verjongd en vrij.
 ‘k Juich dan op hoger toon,
 bij ‘t naad’ren van Uw troon.
 ‘k Ben eeuwig nu Uw zoon
 en U nabij.

Overdenking - tekst: Johannes 3: 16

Want	zo	lief	heeft	God	de	wereld	gehad,	dat	Hij	Zijn	eniggeboren	Zoon	
gegeven	heeft,	opdat	ieder	die	in	Hem	gelooft,	niet	verloren	gaat,	maar	
eeuwig	leven	heeft.

Zingen: “De kracht van Uw liefde”

 Heer, ik kom tot U;
 neem mijn hart, verander mij,
 als ik U ontmoet
 vind ik rust bij U.
 Want Heer, ik heb ontdekt,
 dat als ik aan uw voeten ben,
 trots en twijfel wijken
 voor de kracht van uw liefde.

 



 Refrein:
 Houd mij vast,
 laat uw liefde stromen.
 Houd mij vast,
 heel dichtbij uw hart.
 Ik voel uw kracht
	 en	stijg	op	als	een	arend;
 dan zweef ik op de wind,
 gedragen door uw Geest
 en de kracht van uw liefde.
  
 Heer, kom dichterbij
   dan kan ik uw schoonheid zien
   en uw liefde voelen,
   diep in mij.
   En Heer, leer mij uw wil,
   zodat ik U steeds dienen kan
   en elke dag mag leven
   door de kracht van uw liefde. (Refrein 2x)

 Dan zweef ik op de wind,
 gedragen door uw Geest
 en de kracht van uw liefde. (2x)

Gebed

Bijdrage van Jacco Ootjers
(namens de directie van Koelewijn’s Haringinleggerij)

Dankwoord door Basjan

 



Zingen: “Daar juicht een toon”

 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
 die galmt door gans Jeruzalem.
 Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
 de Zone Gods is opgestaan.

 Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
 Hij overwon, die sterke Held!
 Hij steeg uit ‘t graf door ‘s Vaders kracht,
 want Hij is God, bekleed met macht.

 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
 want alles, alles is voldaan,
 die in ‘t geloof op Jezus ziet,
 die vreest voor dood en helle niet.
 
 Want nu de Heer is opgestaan,
  nu vangt het nieuwe leven aan.
  Een leven door Zijn dood bereid,
  een leven in Zijn heerlijkheid.

Zegen

Tijdens het uitdragen van Gerrit luisteren we naar: “Gloria” (van Vivaldi)


