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O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Verdrietig om het afscheid, maar vooral dankbaar voor het goede leven, laten wij u 
weten dat, na een kort ziekbed, in geloofsvertrouwen door de Here is thuisgehaald 
mijn lieve vrouw, onze zorgzame (schoon)moeder en trotse oma

Wousje Martinus - van Goor

* 25 december 1944                                      † 18 maart 2024

 Jan Martinus
 
 Gerda en Paul Zaal
  Julian
  Marit
 
 Ingrid Martinus
  Jari 
  Tessa
  Ramon
 
 Christel en Dick Veldhuizen
  Esmée
  Milan
  Jesse

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Thuiszorg De Haven en van afdeling 
Het Spui van Zorg- en Wooncentrum De Haven voor de lieve, betrokken zorg die 

mijn vrouw, onze (schoon)moeder en oma heeft mogen ontvangen.

Oude Bocht 38
3752 DJ Spakenburg

Mijn vrouw, onze (schoon)moeder en oma is thuis opgebaard. Deze dagen brengen 
wij in familiekring door.

De dankdienst voor haar leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden 
gehouden D.V. zaterdag 23 maart 2024 om 10.00 uur in de Zuiderkerk, Kost-
verloren 2 te Bunschoten. Deze dienst zal worden geleid door ds. R.M. Werrie en is 
live mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats De 
Akker, De Akkerweg 3 te Bunschoten. 

Voorafgaand aan de dienst is er van 9.15 tot 9.45 uur gelegenheid tot condoleren in 
gebouw Kostverloren, tegenover de Zuiderkerk.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in gebouw Kostverloren om herinneringen 
te delen.


