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Met groot verdriet hebben wij veel te vroeg afscheid moeten 
nemen van mijn liefste vrouw, onze allerliefste moeder en trotse oma

Anthonia Elisabeth

Koelewijn - van den Broek

Peter
Alexander & Cynthia 
 Xan
Inge & Ferdy
 Micha
Helen & Vincent 
 Vigo
 Lani
Matthijs
Amber

Straussweg 49, 3752 VD Bunschoten-Spakenburg

“Wij hebben liefdevolle herinneringen aan mijn vrouw, onze moeder en 
oma die haar leven wijdde aan de zorg en het geluk van ons gezin, zo 

zullen we haar altijd koesteren in onze harten.”

Annelies is thuis, waar gelegenheid is om afscheid te nemen op 
woensdag 27 maart en donderdag 28 maart van 19.30 tot 21.00 uur. 

De dienst waarin we afscheid nemen van Annelies zal worden gehouden op
Stille Zaterdag, 30 maart 2024, om 10.00 uur in de Maranathakerk, Pr. Margrietstraat 20 

in Bunschoten-Spakenburg. Er is gelegenheid tot condoleren van 9.00 tot 9.45 uur.
Na de dienst zullen we haar in besloten kring begraven.   

Annelies

Je bent niet meer daar waar je was, 
maar overal waar wij zijn.
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