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Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van hem blijf ik alles verwachten.

Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.

Psalm 62: 6 en 7

Verdrietig om de grote leegte die zij achterlaat, maar dankbaar voor de 
mooie jaren die wij samen hebben gehad, is door haar Vader thuisgehaald 
onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Angnies Zijl - Huijgen
Sinds 13 april 2012 weduwe van Jaap Zijl

* 13 november 1955                            † 2 maart 2024

Richard en Josje Zijl
  Jibbe, Melle, Sanne

 Arjen en Cherida Zijl
  Dilano, Felicia, Julian, Lucas

 Margrieta en Wouter Vedder
  Jonathan, Micha, Noa

Dorpsstraat 54
3751 ES Bunschoten

Angnies is thuis opgebaard. Daar is gelegenheid tot condoleren op woensdag 
6 maart 2024 van 19.00 tot 21.00 uur.

D.V. vrijdag 8 maart 2024 om 14.00 uur wordt er een dienst van Woord en 
gebed gehouden in de Westerkerk, Van der Duyn van Maasdamlaan 6 te 
Spakenburg. Deze dienst zal worden geleid door ds. J. Winter en is live mee 
te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats 
De Akker, De Akkerweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er tevens gelegenheid tot condoleren van 13.00 
tot 13.45 uur. 

Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Westerkerk.


