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Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

Met veel verdriet, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en heeft betekend, 
laten wij u weten dat van ons is heengegaan mijn lieve man, onze dierbare vader en zorgzame opa

Gerrit Ruizendaal

Spakenburg 24 mei 1956                                                                                        Amersfoort 7 maart 2024

Janette Ruizendaal-Koelewijn

Eva & Basjan Berkhout-Ruizendaal
Senne, Mila

Justin Ruizendaal & Roos Castricum

Torenvalk 61
3752 SJ Bunschoten-Spakenburg

14 april 1982

Gerrit is thuis. Deze dagen brengen wij in familie- en vriendenkring door.

De dankdienst voor zijn leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden gehouden D.V. donderdag 14 maart 2024 
om 13:30 uur in de St. Catharinakerk, Dorpsstraat 21 te Bunschoten. Deze dienst zal worden geleid door ds. E.J. Terpstra 
en is ook online mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zullen we Gerrit begraven op de algemene begraafplaats Memento Mori, Bikkersweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is het mogelijk om de familie te condoleren van 12:30 uur tot 13:15 uur in de kerk.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in de Voorpost (naast de kerk), om samen herinneringen te delen.

Gerrit hield van bloemen.


