
Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Van waar komt mijn hulp?

Mijn hulp komt van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 121: 1 en 2

Liturgie
voor de dienst waarin we danken voor het leven van

Aaltje Beekhuis - Nieuwboer
Alie

Sinds 24 augustus 2004 weduwe van Willem Beekhuis

* 28 november 1936                      † 12 februari 2024



op zaterdag 17 februari 2024 om 10.00 uur 
in de Zuiderkerk te Bunschoten. 

Voorganger: ds. G. Doorn
Organist: Henk Bast 

Zang: Mirthe Hop met muzikale begeleiding van Willem van Diermen



Tijdens het binnendragen luisteren we naar orgelspel: “Ave Maria”

Stil gebed

Votum en Groet

De achterkleinkinderen van Alie steken kaarsen aan

Ruth leest een gedicht voor

We zingen: Gezang 446 vers 1 en 6

 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
 klinkt mij uw naam in ‘t oor,
 uw naam die mij geloven doet:
 Gij gaat mij reddend voor;

 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
 klinkt mij uw naam in ‘t oor,
 als ik van alles scheiden moet
 gaat nog die naam mij voor.

Herinneringen aan mijn moeder, uitgesproken door Margret

Mirthe zingt het lied: “Tienduizend redenen”

Herinneringen aan oma, uitgesproken door de kleinkinderen



We zingen: Evangelische Liedbundel 376 vers 1 en 2

 Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe.
 U alleen doorgrondt mijn hart,
 U behoort het toe.
 Laat mijn hart steeds vurig zijn,
 U laat nooit alleen.
 Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe.

 Abba, Vader, laat mij zijn
 slechts van U alleen,
 Dat mijn wil voor eeuwig zij
 d’ uwe en anders geen.
 laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
 laat mij nimmer gaan.
 Abba, Vader, laat mij zijn
 slechts van U alleen.

Gebed

We lezen: Psalm 121 uit de NBV-2004

1 Een pelgrimslied.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
2 Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
4 Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
5 De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.



.

7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
8 de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Mirthe zingt het lied: “Onze schuilplaats is God”

Overdenking n.a.v. Psalm 121 vers 1 en 2

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

We zingen: Gezang 443 vers 1 en 3

 Liefde Gods die elk beminnen
 hemelhoog te boven gaat,
 kom in onze harten binnen
 met uw milde overdaad.
 Jezus, een en al ontferming,
 daal van uit den hoge neer
 met uw heerlijke bescherming
 in ons bevend hart, o Heer.

 Wat Gij eenmaal zijt begonnen
 o voltooi het: maak ons rein,
 tot de wereld is gewonnen
 en in U hersteld zal zijn,
 tot wij eeuwig bij U wonen,
 schrijdende van licht tot licht,
 leggend onze gouden kronen
 zingend voor uw aangezicht.

Dankgebed



We zingen: Gezang 300 vers 1 en 6

 Eens, als de bazuinen klinken,
 uit de hoogte, links en rechts,
 duizend stemmen ons omringen,
 ja en amen wordt gezegd,
 rest er niets meer dan te zingen,
 Heer, dan is uw pleit beslecht.

 Van die dag kan niemand weten,
 maar het woord drijft aan tot spoed,
 zouden wij niet haastig eten,
 gaandeweg Hem tegemoet,
 Jezus Christus, gist’ren, heden,
 komt voor eens en komt voor goed!

Heenzending en Zegen

Tijdens het uitdragen zingen we: Evangelische Liedbundel 413

 Lichtstad met uw paarlen poorten,
 wond’re stad zo hoog gebouwd,
 nimmer heeft men op deez’ aarde,
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
 
 Refrein:
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
 luist’ren naar zijn liefdestem.
 Daar geen rouw meer en geen tranen
 in het nieuw Jeruzalem.

 Heilig oord vol licht en glorie
 waar de boom des levens bloeit
 en de stroom van levend water
 door de gouden Godsstad vloeit. (Refrein)



 Schoon tehuis voor moede pelgrims,
 komend uit de zandwoestijn,
 waar zij rusten van hun werken
 bij de springende fontein. (Refrein)

 Wat een vreugde zal dat wezen
 straks vereend te zijn met Hem
 in de stad met paarlen poorten
 in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)


