
“Ik was er al in het begin
en Ik zal er ook aan het einde zijn.”

Liturgie

voor de dienst waarin
we danken voor het leven van

Jacob Kok
61 jaar getrouwd geweest met 

Herremijntje van Geurten

* 22 juli 1931                                                   
† 9 februari 2024

op donderdag 15 februari om 13.30 uur 
in de Maranathakerk te Spakenburg.

  

 Voorganger: ds. Z.J.C. van Harten
 Organist: Bert Koelewijn





Bij het binnendragen luisteren we naar:
“Ken je mij?” (Trijntje Oosterhuis)

Welkom

Gebed

Bijbellezing door Judith: Prediker 3: 1-8

1 Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
2 Er is een tijd om geboren te worden
en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten
en een tijd om te rooien.
3 Er is een tijd om te doden
en een tijd om te helen,
een tijd om af te breken
en een tijd om op te bouwen.
4 Er is een tijd om te huilen
en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen
en een tijd om te dansen.
5 Er is een tijd om te beminnen
en een tijd om zich te onthouden,
een tijd om te omhelzen
en een tijd om af te weren.
6 Er is een tijd om te zoeken
en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren
en een tijd om weg te gooien.
7 Er is een tijd om te scheuren
en een tijd om te herstellen,
een tijd om te zwijgen
en een tijd om te spreken.
8 Er is een tijd om lief te hebben
en een tijd om te haten.
Er is een tijd voor oorlog
en er is een tijd voor vrede.



Zingen: “U zij de glorie”

 U zij de glorie, opgestane Heer!
    U zij de victorie, nu en immermeer.
    Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
    Heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf.
    U zij de glorie, opgestane Heer!
    U zij de victorie, nu en immermeer.

    Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
    Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.
    Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind,
    en zegt telkenkere; Christus overwint!
    U zij de glorie, opgestane Heer!
    U zij de victorie, nu en immermeer.

    Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
    Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
    In Zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
    Niets heb ik te vrezen in leven en dood.
    U zij de glorie, opgestane Heer!
    U zij de victorie, nu en immermeer.

Overdenking

Zingen: Psalm 56: 5 en 6 (Oude Berijming, 1773)

 Ik roem in God, ik prijs ‘t onfeilbaar woord;
 ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.
 ‘k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord,
 wat sterv’ling zou mij schenden?
 Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden
 mij bijstand boodt en ‘t onheil af zoudt wenden,
 Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
 Door ijver aangespoord.



 Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood,
 Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot’,
 Gij zijt voor mij een schild in allen nood,
 Gij hebt mijn smart verdreven,
 Uw dierb’re gunst is m’ altoos bijgebleven.
 ‘k Zal voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven:
 zo word’ door mij Zijn naam altoos verheven,
 zo word’ Zijn lof vergroot.

In Memoriam door Eipke

Bijdrage namens de kleinkinderen door Sam en Renée

Bijdrage Anne gevolgd door luisterlied (Solozang Joy Wielkens)
geschreven door Huub Oosterhuis (lied 845)

Gebed

Dankwoord door Eric

Bij het uitdragen zingen we: “Eens als de bazuinen klinken” 
(Liedboek Gezang 300: 1, 2 en 6)

 Eens, als de bazuinen klinken,
 uit de hoogte, links en rechts,
 duizend stemmen ons omringen,
 ja en amen wordt gezegd,
 rest er niets meer dan te zingen,
 Heer, dan is uw pleit beslecht.



 Scheurt het voorhang van de wolken,
 wordt uw aangezicht onthuld,
 vaart de tijding door de volken
 dat Gij alles richten zult:
   Heer, dan is de dood verzwolgen,
   want de schriften zijn vervuld.

 Van die dag kan niemand weten,
   maar het woord drijft aan tot spoed,
   zouden wij niet haastig eten,
   gaandeweg Hem tegemoet,
   Jezus Christus, gist’ren, heden,
   komt voor eens en komt voor goed!


