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 i.s.m. Margriet Schotsman

Organist: Ali de Boer



Tijdens het binnendragen luisteren we naar orgelspel: Psalm 84

Welkom

Zingen: Lied 913: 1 en 4

	 Wat de toekomst brengen moge,
	 mij geleidt des Heren hand;
	 Moedig sla ik dus de ogen
	 naar het onbekende land.
	 Leer mij volgen zonder vragen;
	 Vader wat Gij doet is goed;
	 Leer mij slechts het heden dragen
	 met een rustig, kalme moed!

	 Waar de weg mij brengen moge,
	 aan des Vaders trouwe hand,
	 loop ik met gesloten ogen
	 naar het onbekende land.

Woorden van herinnering door Chantal

We luisteren naar muziek

Woorden van herinnering door Rob

Zingen: ‘Abba, Vader’

	 Abba, Vader, U alleen,
   	 U behoor ik toe.
   	 U alleen doorgrondt mijn hart,
   	 U behoort het toe.
   	 Laat mijn hart steeds vurig zijn,
   	 U laat nooit alleen
   	 Abba, Vader, U alleen,
   	 U behoor ik toe.



Lezing: Psalm 84: 2-5

2 Hoe lieflijk is uw woning,
HEER van de hemelse machten.
3 Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen
om de levende God.
4 Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.
5 Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij U loven. 

Lezing: Matteüs 6: 26-27

26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en 
vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. 
Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie van jullie kan door zich 
zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen?

Zingen: ‘Veilig in Jezus’ armen’

	 Veilig in Jezus’ armen
	 veilig aan Jezus’ hart; 
	 dáár in zijn teer erbarmen,
	 dáár rust mijn ziel van smart. 
	 Hoor, ’t is het lied der eng’len, 
	 zingend van liefd’ en vreê, 
	 ruisend uit ’s hemels zalen, 
	 over de glazen zee.  
	 Veilig in Jezus’ armen, 
	 veilig aan Jezus’ hart; 
	 dáár in zijn teer erbarmen, 
	 dáár rust mijn ziel van smart. 



.

	 Jezus, mijn dierb’re toevlucht, 
	 Jezus, Gij stierf voor mij! 
	 Dat op die rots der eeuwen, 
	 eeuwig mijn hope zij. 
	 Heer, laat mij lijdzaam wachten, 
	 totdat het duister vliedt, 
	 en ’t oog aan gindse kusten 
	 uw heillicht gloren ziet. 
	 Jezus, mijn dierb’re toevlucht, 
	 Jezus, Gij stierf voor mij! 
	 Dat op die rots der eeuwen, 
	 eeuwig mijn hope zij!

Overdenking

We luisteren naar muziek

Gebed

Zingen: Lied 416: 1 en 3

	 Ga met God en Hij zal met je zijn,
	 jou nabij op al je wegen
	 met zijn raad en troost en zegen.
	 Ga met God en Hij zal met je zijn.

	 Ga met God en Hij zal met je zijn:
	 in zijn liefde je bewaren,
	 in de dood je leven sparen.
	 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen 


