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‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar ‘t genot

van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
zal ik naad’ren voor Uw ogen,

in Uw huis Uw naam verhogen?

Psalm 42: 1 (berijmd)

Met verdriet delen wij u mee dat, na een periode van afnemende krachten en gedachten, 
van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa

Willem PijPers

* 7 augustus 1944                                † 4 januari 2024

Maria Pijpers - de Jong

 Bert en Alie
  Willemijn en Martijn
  Alexandra en Gijs

 Kees (in liefdevolle herinnering)

 Stella en Gunnar
  Maud
  Niels

Zuidwenk 9G
3751 CA Spakenburg

Willem is thuis opgebaard. Deze dagen brengen wij in familiekring door.

De dienst van Woord en gebed, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden gehouden 
D.V. woensdag 10 januari om 13.30 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Fontein, 
Bikkersweg 7 te Bunschoten. Deze dienst zal worden geleid door ds. H.D. Rietveld en is 
ook live mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats Memento 
Mori, Bikkersweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er van 12.45 tot 13.15 uur gelegenheid tot condoleren.

Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in kerkgebouw De Fontein.


